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het zingen van Ps. 19 : 5 en 7, om na voorlezing van Prediker 
7 : 11 en 12: Be tvysheid is goed met een erfdeel, en degenen 
die de 7^mi aansclwuiven hebben voordeel daarvan. Want de wijs
heid is tot eene scliaduiv; maar de uitnemendheid der ivetensehap 
is, dat de wijsheid haren bezitters het leven geeft, — te zeggen, 
dat hij niet optrad om eene gewone godsdienstoefening te leiden, 
maar de aandacht te vestigen op het Hooger Onderwijs op Gere
formeerden grondslag, opdat het belang van het bezit eener Vrije 
Universiteit meer ingezien worde en er meer behoefte ontsta om 
die gewenschte instelling van ganscher harte in den geloove den 
Heere op te dragen in het gebed. 

Hij wenschte zijn gehoor te bepalen bij de uitnemendheid der 
wetenschap of wijsheid, üooals zij zijn moet naar de meening des 
Geestes, overeenkomstig Gods heilig Woord, en merkte daarbij 
op, dat de Prediker twee zaken tegenover elkander plaatst: wys-
heid en rijkdom. Hij zegt: wijsheid is goed met een erfdeel, d. i. 
het is goed wijsheid te bezitten en rijkdom tevens. Die wijs is 
en geen geld heeft, zal belemmerd worden in de beoefening van 
hetgeen hij noodig heeft te weten. Maar rijkdom zonder wijsheid 
maakt den mensch slecht en verderft hem naar lichaam en ziel. 
Het gebeurt wel, dat iemand eerst al zijn goed moet missen, om 
een Avijs en bruikbaar mensch te worden. 

Daarenboven, hoezeer het geld een schaduw is, d. i. hoe het 
bezit van geld bij de hitte van nood en verdrukking een schaduw 
is, waardoor de mensch onbezorgd zijn brood kan eten, zich bij 
ziekte kan laten dienen door artsen, en vrij kan leven, waardoor 
hij waant onafhankelijk te zijn van menschen; toch, als de nood 
aan den man komt, dan is de rijke armer dan de arme. In dagen 
van revolutie wordt bijv. een rijke uitgeplunderd, terwijl de arme 
ongemoeid blijft. 

Het geld is eene schaduw enkel in dit leven en dan nog zeer 
betrekkelijk. Maar het is dit alleen voor hen die de zon aan
schouwen, voor de levenden; niet voor hen die reeds opgeroepen 
zijn om voor God te verschijnen. Als de mensch sterft en zijn 
ziel tot God wederkeert, Die haar gegeven heeft, en het lichaam 
tot stof wordt, houdt alle bezit op. En heeft de mensch niets dan 
rijkdom gehad, dan mist hij alles. Dan krijgt men met God te 
doen, Wiens aangezicht en toorn men niet ontvlieden kan; men 
heeft een verzondigd leven achter den rug, en gaat eene ontzag
lijke eeuwigheid in, waarin niets gevoeld wordt dan smarten. 

Daarom heeft de mensch een andere schaduw noodig, die in 
dit leven reeds zoo verkwikt bij de hitte des daags, om na dit 
leven onder de schaduw van 's Heeren vleugelen onder de hoede 
van onzen gezegenden Hoogepriester Christus Jezus zalig te zijn. 

De prediker wijst op die schaduw welke blijft, nl. die wijsheid. 


