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overheidshanden,' gebaseerd op het eeuwige en onveranderlqke 
beginsel, dat Oalvijn uit de Heilige Schrift weer opdiepte: 'Alles 
ten eere Grddis, alles onderworpen aan de souvereiniteit G-ods l 

Daarin zit een levensbeschouwing'! Daarin zit een majes
tueuze gedachte, die alle levensoitingen en levensvormen b©-
heérscht en beheerschen moet. 

Alle: Godsdienst en Zedelijkheid, "Wetenschap en Kunst, Staat 
enMi!a.tschappij, Huisgezin en Ohdorwijs. 

Dat is de grondgedachte van 't Calvinisme. Het is niet 
alleen een kerkelijke richting, niet alleen een kerkelijk ver
schijnsel, dat Calvinisme! 

Spreker zet vervolgens uiteen, dat en waarom een Luthersche, 
een Doopsgezinde Universiteit nier, een Koomsche wel denk
baar is. 

Hij wijst op den kleinen omvang, doch de groote beteekenis 
der 'Vrije Universiteit, en laat in verbajid daarmede Ps. 68 :8 
zingen: „Dat Basan's hemelhooge berg", enz. 

Dan gaat hij voort: 
Alles te r eere Gods! Alle onderwijs, heel het leven aan onze 

Hoogeschool; een hoog ideaal hebben zoowel hare leeraren als 
hare studenten na te streven. Niet de wetenschap bestudeeren 
en te gielijk ook Christen zijn; maar de wetenschap bestudeeren 
als gave Gods, bij het l icht van Zijn "Woord, niets bedoelende 
dan na te vorschen, wat uit de eeuwige' schatkameren der 
Goddelijke wijsheid den menschen is geopenbaard. 

"Wijd en breed is dan het arbeidsveld, dat voor ons ligt. "Ver
geleken bij 1880, zijn we reeds met reuzenschreden vooruitge
gaan. Reeds vier faculteiten, reeds 10 hoagleieraren in actieven 
dienst, reeds een 150 studenten. IViaar toch bij lange na niet, wat 
het wezen moet en wezen kan. 

Over de noodzakelijkheid der vijfde faculteit zal professor 
Woltjer Sr. u straks meer zegg.n. 

Hoogleeraren voor alle faculteiten zijn er in grooter aantal 
noodig. De thieologische tel t er slechts vier in actieven dienst, 
de juridische slechts drie, het minimum dat de wet eischt. 
Mocht, wat God verhoede, één dezer mannen ons ontnomen 
worden, dan werd het pas verkregen recht van den effectus 
civilis zelfs in gevaar gebtracht. De literarische heeft slechts 
twee hoogleeraren geheel en deelt twee andere met de theolo
gische faculteit. De medische faculteit telt nog slechts één 
hoogleeraar! 

In alle faculteiten moet uitbreiding komen. Behalve ons 
enthusiasme voor het heilig ideaal, hebben we geld en mannen: 
noodig. 


