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elders geschied en van de beraadslaging over het voorgestelde plan zal
het besluit, door Directeuren te nemen, afhankelijk zijn.

* *
*

Dat dit besluit genomen moet worden in een tijd, dat allerlei beroe-
ring ook aan onze vereeniging miet onopgemerkt voorbij gaat, maakt
de beslissing niet gemakkelijker; de verantwoordelijkheid er voor te
grooter. De Vrije Universiteit kan alleen blijven bestaan — om van
uitbouw zelfs niet te gewagen — indien de hartelijke liefde van ons
Gereformeerde volk haar draagt.

Aan het behoud van die warme liefde hangt het al.

En dwaas is hij, die er het oog voor sluit, dat de jongste gebeurte-
nissen in de Gereformeerde Kerken in ons land bij sommigen ook een
verkoeling der liefde voor onze Universiteit hebben veroorzaakt.

Wel staat de Universiteit — de theologische faculteit daargelaten —
buiten elk verband met eenige kerk, maar dit maakt het feit niet onge-
daan, dat zij tot nog toe voor haar voortbestaan nagenoeg uitsluitend
afhankelijk is van den steun die haar uit den kring der Gereformeerle
Kerken in Nederland wordt verleend. Met de lielde en de offervaar-
digheid die haar uit dien kring worden betoond, staat of valt ze.

Daarom is het zoo te betreuren, dat de Universiteit bij de beroeringen
in de Gereformeerde Kerken is befrokken geworden door gebeurtenissen,
dic ons allen bekend zijn en derhalve hier geen opzettelijke vermelding
vereischen. -

Voor zoover uit deze gevoelens bij de voorstanders der Universiteit
de gedachte spreekt, dat omze hoogleeraren en verdere docenten tot
de Gereformeerde Kerken zouden moeten behooren, dient die gedachte
met kracht te worden teruggewezen. Die eisch mag slechts gesteld ten
aanzien van de theologische faculteit. Voor de overige geldt alleen,
dat zij bij al hun onderwijs op den grondslag der Gereformeerde
beginselen moeten staan. De nadere aanduiding dier beginselen,
door verwijzing naar de drie Formulieren van eenigheid, is beperkt
tot de faculteit der Godgeleerdheid.

Voor zoover evenwel die gevoelens belangstelling uitdrukken veor
het zuiver bewaren der Gereformeerde beginselen bij het onderwijs,
kan men van een verblijdend verschijnsel spreken. Zij tronen, dat
ons volk de Universiteit op het hart draagt. En zoolang dat het geval
blijft, is er geen reden voor overgroote bezorgdheid, mag gehooot
dat de moeilijkheden waarop wij doelen, geen blijvende schade zullen
veroorzaken en dat zij ook geen hinderpaal zullen opleveren om over
te gaan fot de uitvoering der maatregelen, die Directeuren in het
belang van wetenschap en practijk hebben beraamd.

De palmboom pleegt het best te groeien onder druk en ook onze
Universiteit is gegroeid tegen den druk in. We willen den aard der
- huidige moeilijkheden niet verkleinen, maar er zijn in de geschiedenis




