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onzer Hoogeschool grootere aan te wijzen. Nochtans bleef zij staande
en groeide uit.

Dat kan ook nu. Indien maar de een den ander uitnemender acht
dan zichzelven en wij allen tezaam kracht zoeken bij Hem in Wiens
Hand ook het lot onzer Universiteit berust.

Haar stichting was een geloofsdaad.

Alleen zoo was die stichting geoorloofd en mogelijk.

Zoo dat geloof van de mannen van 1880 ook bij ons gevonden wordt,
zal de uitbreiding der Universiteit niet achterwege belLoeven te
blijven.

Op het Eben-Haézer zal straks dan een Rehoboth kunnen volgen,




