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blijven staan op het beginsel, waarop zij gevestigd werd. Maar moge
dan ook alle terughoudendheid verdwijnen en mogen dan aller harten

weer wijd worden geopend en de handen worden uitgestrekt om te :

brengen het offer der liefde, opdat de Vrije Universiteit, de Universi-
teit die we als een verbeurden zegen hebben ontvangen, moge groeien

om op steeds ruimer terrein de groote werken Gods te verkondigen.




