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‘We mogen wel voor één oogenblik vooruitloopen op de mededeelingen
die later zullen. worden gedaan. Het bedrag, dat noodig werd geacht
voor eerste inrichting van de Wis- en Natuurkundige faculteit en op
S 300.000 werd geschat, is ruimschoots bijeengebracht. Met de ver-
wezenlijking van de plannen kon dan ook een aanvang worden gemaakt.
Reeds twee hoogleeraren, Dr. J. Coops en Dr. G. J. Sizoo, werden
in de nieuwe faculteit benoemd en we mogen verwachten, dat ook de
benoeming van den derden hoogleeraar zal kunnen volgen. De voorbe-
reiding voor den bouw der laboratoria werd ter hand genomen ; in
samenwerking met de benoemde hoogleeraren is de aangewezen
architect bezig de plannen te cntwerpen.

Maar daarmede zijn slechts de eerste stappen — hoe belangrijk
ook — gezet. De tweede actie, die werd ingezet en ten doel heeft de
jaarlijksche contributién met rond f 60.000 te verhoogen, is nog niel
ten einde. Deze actie is van niet minder beteekenis dan de eerste, dic
tot de gelukkige uitkomst heeft geleid dat het stichtingskapitaal voor
de nieuwe faculteit bijeen kwam. Thans gaat het toch niet om een
bijdrage in eens, maar om een blijvende verhooging der jaarlijk-
sche bijdragen. Zeker, we mogen gelooven, dat God ook deze actie gal
willen zegenen, omdat het geldt de eere van Zijn Naam op het terrein
der wetenschap, den arbeid in Zijn Koninkrijk, het doordringen van het
allesbeheerschende beginsel dat het geheele leven zich heeft te richten
naar Zijn ordinantién, opdat het leven zich in vollen rijkdom zal kun-
nen ontplooien. Maar we gelooven evenzeer, dat God ons wil gebruiken
als middel in Zijn hand om dat doel naderbij te brengen; we hebben het
als een gunst te aanvaarden dat we, een ieder naar de mate van zijn
krachten, medearbeiders Gods mogen zijn in dit werk. Ons gebed moge
worden vermenigvuldigd ; onze gaven mogen in ruime mate vloeien ;
ons dankoffer worde gebracht in de rechte stemming van blijmoedige
offervaardigheid,

Op het leven der Vereeniging viel in den allerjongsten tijd de schaduw
van het overlijden van een der Directeuren, tevens Secretaris van het
College, den Heer Tyo H. van Eeghen. God nam dezen broeder tot Zich,
nadat hij eene lange reeks van jaren met zijn groote gaven en zijn
liefdevol hart voor de Vereeniging en de Vrije Universiteit had gearbeid.
Niemand is onmishaar in het werk, dat God ons te doen geeft, maar
diep wordt gevoeld hoe zwaar dit verlies ons treft. Elders in het Jaar-
verslag wordt een woord gewijd aan zijne nagedachtenis; hier mogen
we het reeds uitspreken, hoe zijn liefde voor de Vereeniging en de
Universiteit, zijn trouw aan het beginsel, zijn onverpoosde ijver om 0ok
in dit werk zijn God te dienen, zijn beminlijke persoonlijkheid ons tea
voorbeeld zijn geweest en zullen blijven. Dat hij werd opgenomen in
des Heeren heerlijkheid om de kroon des levens te ontvangen, strekke




