HOOFDSTUK 1.
§ 1. Ter inleiding.

Een inleidend woord voor het 50e jaarverslag van de Vereeniging
voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag dient wel in het
teeken te staan van de komende herdenking van het 50-jarig bestaan
van Vereeniging en Vrije Universiteit, maar heeft zich niettemin te
onthouden van een wvooruitgrijpen op hetgeen die herdenking, naar we
hopen, ons zal brengen. Ook de jaarvergadering, D.V. te houden op
3 Juli a.s., zal een sober karakter dragen, omdat het hoogtepunt van
het leven van Vereeniging en Universiteit in het jaar 1930 valt in de
October-dagen, wanneer het Gereformeerde volk van Nederland dank-
baar de groote daden Gods mag herdenken. Dan zal dat volk zich
opmaken om het eens te meer uit te spreken, welk een kostelijk bezit
het in de Vrije Universiteit mocht ontvangen, waar de wetenschap wordt
gediend in gebondenheid aan Gods Woord ; dan zal ook de Universiteit
haar dankbaarheid kunnen vertolken voor den zegen in den loop van
eene halve eeuw genoten, waarin groei en bloei haar werden geschonken,
waarin zij gedragen werd door de gunst van onzen God, Die haar
verzorgde mede door de liefde en de offervaardigheid van ons volk.

***

Naast veel licht was er schaduw, ook in de laatste jaren ; maar we
- mogen gelooven, dat de schaduw, die in den laatsten tijd de verhou-
dingen eenigszins verdonkerde, is weggetrokken, nadat hetgeen te
Middelburg nog onopgehelderd was gebleven, te Utrecht door de ver-
klaring van Curatoren omtrent het standpunt van twee hoogleeraren
een bevredigend einde vond. We mogen dan ook wvertrouwen, dat de
band tusschen volk en Universiteit weer vast en sterk is geworden.
Vrees, dat de lijn van het beginsel niet strak wordt getrokken en dus
geboren uit liefde tot de Universiteit, kan wel tijdelijk de verhouding
vertroebelen, kan wel aanleiding zijn tot schijnbare verkoeling, maar
zoodra in goede trouw de oorzaak van de vrees geacht kan worden
niet of niet meer te bestaan, moet de spanning der liefde een uitweg
zoeken om te toonen, dat de terughouding niet was een teeken van ver-
slapping, maar van ingehouden kracht. Moge dat op ondubbelzinnige
wijze blijken nu het jubileum ons wacht, want een hooggestemde feest-
viering gaat bij het Gereformeerde volk altijd gepaard met verhoogde
offervaardigheid, omdat het een dankoffer wil brengen voor ontvangen
zegeningen van den Heere onzen God. En dat dankoffer is noodig.



