den. Vaak zijn in deze dagen onze gedachten bij onze ere-
doctor Martin Luther King, die zijn ideaal een waarachtig
vreedzaam samenleven der rassen blijft hoog houden.

Ik ben mij bewust, dat u vanmiddag niet hier gekomen zijt
om beschouwingen over de politicke en maatschappelijke
sitvatie in de wersld aan te horen. Toch meende ik een ver-
wijzing daarnaar niet te mogen nalaten. Als kinderen van onze
tijd houden de daarachter liggende vragen ons bezig. Soms
dreigen zij ons af te houden van ons werk. Ik heb nog eens
nagelezen wat V. H. Rutgers in zijn rectorale oratie van 1940
zei over de invloed van de wereldootlog op de wetenschappe-
lijke arbeid.') Ik meen, dat dit ook in onze omstandigheden
van toepassing is. Wij hebben de roeping ons aan de weten-
schap te wijden en de waarheid te zoeken. Die roeping be-
horen wij te vervullen, ook al is er veel in de wereld om ons
heen, dat ons aangtijpt en benauwt. Met ons onderwijs en
onderzoek willen wij land en volk, ja de wereld in haar geheel
dienen. Wij mogen ook hopen op vrucht, soms spoedig, vaak
eerst in verre toekomst, mits wij doen wat ons opgedragen is.

* * %

In zijn verhaal over het presidentschap van Jobn F. Kennedy
vertelt Arthur Schlesinger, dat diens lievelingsgedicht was
Alan Seeget’s ,,I have a rendezvous with death”.?)

,»,It may be he shall take my hand
And lead me into his dark land
And close my eyes and quench my breath . ..”

Ik verzoek u op te staan en enkele ogenblikken te denken
aan hen, die uit onze kring werden weggenomen.

Abraham Arnold Lodewijk Rutgers, doctor in de wis- en
natuurkunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht, ere-doctor
in de rechtsgeleerdheid;

Todung Sutan Gunung Mulia, doctor in de rechtsgeleerd-
heid van de Rijksuniversiteit te Leiden, emeritus hoogleraar
van de Staatsuniversiteit te Djakarta, ere-doctor in de god-
geleerdheid;

1) V. H. Rutgers, De invloed van het Christendom op het
Romeinsche recht, rectorale oratie V.U., Amsterdam 1940.

2) Arthur M. Schlesinger Jt., A thousand days, Londen 1965,
blz. 89.
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