
Het is niet eenvoudig in dagen als wij beleven zich te zetten 
tot een beschouwing van de lotgevallen onzer universiteit in 
het jaar, dat met de klokslag van half vier deze middag ein
digde. Bij wat er om ons heen gebeurt schrompelen onze 
eigen lotgevallen in tot een „tres petite histoire". De oorlog 
in Vietnam - de verkeerde oorlog op de verkeerde plaats, 
zoals C. L. Patijn hem eens treffend genoemd heeft - woedt 
voort. Voor de toestand in het Midden-Oosten klinkt het 
woord wapenstilstand als minder dan een eufemisme. De Ni-
geriaanse federatie dreigt ten onder te gaan aan een stammen
strijd. In Griekenland is een militaire dictatuur gevestigd, die 
het waagt de dag, waarop zij optrad, op de poststempels de 
„rebirth of the nation" te noemen. 

Ernstiger nog is de toestand in de Verenigde Staten. Daar 
wordt thans nl. de politiek van een waarachtig samenleven 
van zwarte en blanke burgers niet meer alleen bedreigd door 
een betrekkelijk kleine groep van blanke segregationisten, 
maar ook door een nieuwe ideologie, die van „black power", 
die oproept tot strijd voor een zelfstandige zwarte macht. Men 
kan de noodlottige betekenis van wat Rap Brown en zijn 
medestanders voorstaan moeilijk overschatten. Immers, hier 
wordt van zwarte zijde apartheid gepredikt en aldus aan
gestuurd op een verdeling van de wereld naar de lijnen van 
ras en kleur. Wie de diepe betekenis van de eenheid van het 
menselijk geslacht gezien heeft voor het streven naar een 
rechtvaardige internationale orde kan over dit verschijnsel 
niet anders dan zeer bezorgd zijn. Die rechtvaardige inter
nationale orde vraagt de inspanning van alle mensen. Het 
streven haar te bereiken wordt zinloos, wanneer ras en huids
kleur de principiële scheidslijnen in de wereld zouden wor-
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