Mr. H. Bos Kzn*

Door het overlijden van mr. Bos is een zeer bijzondere per-
soonlijkheid uit het midden van de besturende colleges van de
Vrije Universiteit weggevellen.
Gedurende een groot aantal jaren, nl. van 1917 - 1922 en van
1938 - 1962, met onderbreking wegens verplichte aftreding, is
hij lid geweest van het college van directeuren. Bij zijn aftre-
den in 1962 is hij tot erelid benoemd. In die kwaliteit woonde
hij nog tot kort voor zijn overlijden de bestuursvergaderingen bij.
Zijn activiteiten lagen zeer in het bijzonder op het gebied van
de bouwkundige voorzieningen. Dat de Vrije Universiteit zich
reeds kort na de oorlog kon herstellen en uitbreiden, is zeker
niet in de laatste plaats aan zijn volhardendheid en doorzettings-
vermogen te danken. Ik noem in dit verband de verbouwing
van het natuur- en scheikundig laboratorium aan de De Lairesse-
straat en de vele tijdelijke voorzieningen op bouwkundig gebied
voor andere faculteiten.
Niet onvermeld mag blijven het grote aandeel dat mr. Bos heeft
gehad bij de totstandkoming van het Academisch Ziekenhuis.
Hoewel hij van beroep koopman was, ging zijn belangstelling
in zeer sterke mate uit naar de wetenschap. Eerst op latere
leeftijd heeft hij een lang gekoesterde wens in vervulling kunnen
doen gaan en is rechten gaan studeren. Zijn belangstelling richtte
zich met name op de rechts- en staatsleer van de 15¢ tot de 17¢
eeuw en op de wijsbegeerte. Tot op hoge leeftijd is hij met de
studie hiervan bezig geweest waarvan zijn uitgebreide bibliotheek
het bewijs was.
Mr. Bos was een man des vredes. Bij verschil van mening wist
hij steeds een aanvaardbare oplossing te vinden, daarbij in
sterke mate uitgaande van zijn geloof, dat voor hem een levende
werkelijkheid was. Hierin was hij benijdenswaardig kinderlijk
en steeds bereid het goede te zoeken en de motieven van de
ander te begrijpen. Zijn liefde voor de Vrije Universiteit vloeide
dan ook geheel voort uit zijn sterk innerlijk geloof en zijn ver-
bondenheid met het christelijk volksdeel.
Dankbaarheid past ons tegenover God voor alles wat Hij in
mr. Bos aan de Vrije Universiteit heeft gegeven.

H. van Namen

* Eerder gepubliceerd in het Vrije Universiteitsblad van september
1970 (jrg. 35, no. 5A).
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