
leidelijk komt en hij vervolgt dan. ,,Hij zag de kerk uitgaan 
in de wereld om die wereld te redden, bereid om „aan te vul
len wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus" 
ter wille van de mensheid, en rusteloos de zonen Gods op
roepend in de naam van hun Vader. Hij zag de kerk steeds 
meer en meer betrokken in deze opdracht, overwonnen door 
de liefde van Christus, verzoenend, bevrijdend, in haar 
wereldwijde gemeenschap - fellowship! - Joden en Grieken 
barbaren en Scythen, slaven en vrijen omvattend en zo tot 
voltooiing brengend het goddelijk doel „alle dingen in 
Christus samen te vatten". 
De Vrije universiteit is niet gebonden aan een kerk, maar zij 
kan niet buiten de kerk. Daarom geldt ook voor haar, dat zij 
heeft mee te werken aan het grote doel, alle dingen samen te 
vatten in Christus. Als wij dat zien verbleken onze ruzies en 
geïrriteerdheden, ons wantrouwen en onze zelfzucht. Dan 
gaan wij heel bescheiden en heel overtuigd in nieuwe ver
houdingen aan het werk. Nee laudibus, nee timore, onbe
lemmerd door lof en vrees.^ 

Ik kom nu tot mijn laatste ambsthandeling. Beste Diepen
horst, ik ben blij, dat ik het rectoraat aan u mag overdragen. 
Gij houdt van de universiteit en zult haar wijs besturen. Het 
ga haar onder uw rectoraat zeer wel. 

') Wapenspreuk van Clemens August Graf von Galen, kardinaal
bisschop van Munster, die Hitler weerstond. 
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