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In afwijking van hetgeen tot dusver gebruikelijk was, wil ik 
in het openbaar op deze bijeenkomst een enkel woord 
richten tot de heden zijn ambt neergelegd hebbende rector 
magnificus. Gij gaat heen waarde ambtgenoot de Gaay 
Fortman na gedurende zeven jaar het rectoraat te hebben 
bekleed. U hebt daarmee in de geschiedenis onzer universiteit 
een record gevestigd; want onder uw voorgangers zijn er wel 
geweest met vier en vijfjaren van rectoraal optreden, u echter 
komt op een totaal van acht jaren; scoorden de anderen een 
gemiddelde van één jaar; het uwe bedraagt vier jaren. Dat uw 
prestatie quantitatief de beste aller tijden is, zou ik niet 
durven zeggen, er aan herinnerend dat Frederik Willem I 
reeds op zevenjarige leeftijd als Rector Magnificentissimus 
van Halle optrad. Daarom blijft u nog wel indrukwekkend. 
Vooreerst omdat u te maken had met niet zulke gemakkelijke 
volgelingen. Velen der hier aanwezigen - u niet - zullen 
menen dat ik op de studenten doel. 
Nu is het waar dat er meer dan eens van professorale zijde 
is opgemerkt, universiteiten zouden alleraardigste instellin
gen wezen, als er geen studenten waren; echter deze mening 
is kortzichtig en zelfzuchtig: universiteiten ontlenen in de 
eerste plaats aan de leerlingen - al komen sommigen dan 
tegenwoordig vrijwel volleerd aan - hun bekoring. Neen, de 
moeilijkheid van uw taak lag vooral hierin, dat naar een 
treffende uitspraak ,,Gelehrten dirigieren nicht viel besser ist 
als eine Komödiantentruppe unter sich haben". 
Wij maken het verscheiden van de academische senaat mee. 
Ik betreur dat hij verdwijnt. Echter tegelijk gebiedt de waar
heid te erkennen - (het de mortuis nil nisi bene ten spijt) -
hoe een kenner van academie-toestanden van mening was 
dat dit lichaam bestond uit idealisten, missionarissen - (tot 
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