
Ik lees de namen van hen, die ons ontvallen zijn en ik verzoek U op te staan. 

Peter Roos, wetenschappelijk medewerker bij de afdeling interne geneeskunde, 
Coenraad Roelof Jager, student in de natuurkunde. 
Jan Millenaar, student in de rechtsgeleerdheid, 
Gerrit Albertus van Dongen, oud-docent in de engelse taal- en letterkunde, 
Wilhelmina Sonja Josephine van Kreveld-Zody, administratief medewerkster 
bij de afdeling audiovisuele media, 
Johannes Gerardus Bleije, portier in het hoofdgebouw. 
Jacobus Petrus Theodorus Vriend, student in de geneeskunde. 
Marcel van de Voort, student in de rechtsgeleerdheid, 
Lucy Francine Irene Feekes-Winia, administratief medewerkster bij de eco
nomische faculteit. 
Jacobus Wouter de Geus,, wetenschappelijk medewerker bij de juridische 
faculteit, 
Jozephus Petrus van Rooijen, buitengewoon hoogleraar in de verzekerings-
kunde, 
Herman Robert Woltjer, oud-docent in de experimentele natuurkunde, eerder 
hoogleraar aan de Technische Hogeschool Bandung, Indonesia, 
Pieter Cornelis Loof, oud-wetenschappelijk hoofdmedewerker in de duitse 
taal- en letterkunde, 
Mireille Maranta Breeden, studente in de psychologie, 
Johan Frans Eichholz, student in de economie, 
Ludovicus Cornelis Muntz, student in de rechtsgeleerdheid, 
Anthonius Michael de Klerk, student in de kunstgeschiedenis, 
Hendrik Klaas Rient Spreen, medewerker bij het criminologisch instituut, 
Paulus Cornelis Gaasterland, doctorandus in de actuariële wetenschappen, 
Kees Bart Dirk van Leeuwen, student in de opvoedkunde, 
Gerardus Johannes Pikkemaat, student in de duitse taal- en letterkunde. 

Met dankbaarheid gedenken wij de bijdragen die zij, elk op hun plaats en hun 
wijze, hebben gegeven in onze werkgemeenschap. 
Hebr. 9 vers 27-28: „Zoals het de mensen beschikt is eenmaal te sterven, en 
daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft 
om veler zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd 
worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten." 

Wij gedenken hen, en bidden voor hen die hun lief waren, in een kort ogenblik 
van stilte. 
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