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Ter inleiding. 
De Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in 

Nederland besloot in hare vergadering, 13 December 1900 te Utrecht 
gehouden, een eigen orgaan uit te geven. Dit besluit werd genomen 
naar aanleiding van de behoefte, die gevoeld werd, om een meer 
vruchtbare methode van werken te volgen, dan tot hiertoe het geval 
was. Daar door verschillende omstandigheden slechts een klein deel 
der leden de vergaderingen kon bijwonen, was het noodzakelijk, dat 
de wetenschappelijke arbeid niet alleen tot dat kleine aantal beperkt 
bleef, maar alle leden geregeld daarvan in kennis gesteld werden. 
Bovendien achtten velen het noodig, dat onze Vereeniging haren leden 
de gelegenheid verschafte voortdurend op de hoogte te blijven van het 
belangrijke, dat op het terrein onzer beginselen gepubliceerd wordt, 
in verband met de natuur- en geneeskundige wetenschappen. De 
redactie, in diezelfde vergadering gekozen, zag daardoor ook haar 
werkkring aangewezen en het doel aangegeven, dat de Vereeniging 
met haar orgaan beoogt. De gehouden lezingen zullen daarin opge
nomen worden met de discussies, waartoe zij aanleiding gaven en 
tegelijk staat de gelegenheid open om boekbeoordeelingen te geven, 
of principióele stukken van voor- en tegenstanders onzer beginselen 
daarin op te nemen. 

Het doel, dat we voor oogen hebben, is alleen te bereiken door 
ijverige medewerking van onze leden. Ons aantal is gering, onze taak 
is moeilijk en toch beginnen we met rnoed. We weten toch, dat we 
onze kracht niet bij onszelven te zoeken hebben, maar bij den Heere, 
die machtig is om ons te sterken. Het feit alleen dat onze Vereeni
ging bestaat, dat zich meer dan 30 natuur- en geneeskundigen geroe
pen gevoelen om de wetenschap te beoefenen bij het licht van Gods 


