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grondslag opgetrokken of ingaande tegen het heilige recht kan op 

den duur geen gezonde vruchten dragen. 

Moraal, recht en hygiëne zijn ons een heilig drieëenig kleinood. 

Science sans conscience n'est que la ruïne de l'ame. 

U begrijpt reeds hoe wij over de reglementeering der prostitutie 

en over het neo-malthusianisme denken. 

Jfi jxtTaytiv rrjv aoqiiav hg rijv larQixijv xui rijv IUTQIKTJV dg Tfjv 

aoffiuv laxQog cpiXóSoqjog iaódiog —- was de leuze van Hippocrates. 

,La médecine sans la philosophie n'est qu'un art imposteur, zegt 

Baco (fransche vertaling 1797) en wij voegen aan dezen zin toe 

,et toute la biologie." 

In deze ontboezemingen uit den vreemde, die wij beamen, ligt stil

zwijgend opgesloten, dat de philosophie en psychologie wetenschap

pen zijn, die ook bij ons beoefening zullen vinden. 

Ja deze takken van wetenschap, zooals u bekend is, hebben tot 

dusver een ruime plaats in het wetenschappelijk deel onzer verga

deringen beslagen. 

Philosophie. . . waar men dit woord noemt, krijgt menig natuur

kundige en geneeskundige een rilling door de leden. Philosophen 

zijn van die kamergeleerden, van die onpraktische wezens, die in 

onze tegenwoordige maatschappij niet thuis hooren. 

Wat zou men vreemd opzien als men bij het openslaan van een 

boek over natuurkunde ontdekte, dat het door eene beschouwing 

over het probleem der kennis, of bij het inzien van een boek over 

natuurlijke historie, dat dit door het oudste verhaal der biogenesis 

ingeleid was. 

Philosophie definieeren zij liefst: quand celui qui parle ne com-

prend pas ce qu'il dit — et celui qui l'entend ne Ie comprend non 

plus, c'est de la philosophie. 

Wij noemen de philosophie den besten graadmeter van den tijd

stroom en wij onderschrijven de woorden van von Hartmann: ,Die 

Philosophie als der letzte Summenzieher der eine Culturperiode 

tragende Idee, kanu als der treueste Keprasentant des geistigen 


