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periode gekend heeft, waarin zooveel gewerkt en zoo vruchtbaar 

gewerkt is als in de onze. De natuurkunde b.v. heeft in korten tijd 

een vroeger nooit gekende vlucht genomen. Toch laat ons de weten­

schap als zoodanig onvoldaan. Geen „malcontenten" zijnde, kunnen 

wij ons toch niet begrijpen dat er zoovele denkende koppen zijn 

die waarlijk vruchtbaar arbeiden op het wetenschappelijk veld . . . . 

en die behooren tot de „satisfaits". 

Wij hebben geen vrede met den tegenwoordigen gang van weten­

schappelijke zaken daarom, omdat wij meenen dat de wetenschap, 

die God aan de menschen gegeven heeft ter beoefening, rekening 

hebbe te houden met den Gever, d. i. met Diens geopenbaarden wil. 

Daardoor krijgt men een anderen blik op het geheel der weten­

schap ; zóó bekomt men wetenschap met een degelijken vasten on­

dergrond, de christelijke wetenschap. 

Mocht een enkele onzer, deze wetenschap vóór tien jaren al voor 

zich zelf beoefend hebben, de meesten, hoewel positieve Christenen, 

kenden ternauwernood haar bestaan. Zij die haar behartigden, 

gevoelden behoefte aan eene gelegenheid om die gezamenlijk te beoe­

fenen. De beste methode om te leeren is gezamenlijk leeren. Er moest 

wrijving van gedachten zijn. Er moest een wetenschappelijke oefen­

plaats zijn om zich psychisch te stalen. In de samenkomsten moest 

gewerkt worden. Wij wilden geen vergaderingen, waarvan gezegd 

zou kunnen worden: „Zij hebben maar gepraat om niets te zeggen, 

maar gearbeid om niets te doen". 

Evenzeer om aan de wetenschappelijke behoefte als om aan den 

drang der vriendschap te voldoen is de Christelijke Vereeniging van 

Natuur- en Geneeskundigen geboren. 

Wat willen wij nu met, onze „christelijke wetenschap"; wat heeft 

men onder haar te verstaan? 

Art. 1 onzer Statuten luidt: ,De Chr. Vereeniging van Natuur­

en Geneeskundigen in Nederland stelt zich ten doel, de natuur- en 

geneeskundige wetenschappen in haren geheelen omvang te beoefenen 

bij het licht van Gods Woord", d. w. z. de wetenschap die wij 

betrachten, rekent evenzoo met Gods woord als met de natuur. 

Wij noemen onze wetenschap de christelijke, omdat zij rekening 


