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vereenigd Prof. Bakhuis Rooseboom, toen nog Lector aan de Leidsche 

Universiteit, Dr. den Houter, Inspecteur voor de Volksgezondheid, 

toen arts te Leiden, en uw voorzitter. 

Ziet hen in volle, ernstige beraadslaging. — Hoort hen het 

gewichtige besluit nemen: 

,Wij zullen overgaan tot de oprichting van eene christelijk-weten-

schappelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen." Natuur­

en geneeskundigen bij elkander, wijl beiden door een innigen band 

wetenschappelijk vereenigd zijn. 

Het stekje was geplant en . . . . mogelijk een gewichtig werk op 

touw gezet. 

Mogelijk — wij waren niet zeker van onze zaak . . . Wij kenden 

het aantal onzer geestverwanten onder de genees- en natuurkun­

digen niet — heette het in de 17'̂  eeuw reeds: t r e s m e d i c i 

duo a t h e i . . . . wij hadden geen enkele reden de verhouding thans 

gunstiger te vermoeden. Wij veronderstelden, dat de wetenschappe­

lijke krachten van dat kleine aantal evenmin groot was. Wij wisten 

dit niet zeker — wij achten het mogelijk of waarschijnlijk, omdat 

die krachten zich tot dusver niet of weinig naar buiten geopen­

baard hadden. 

Mogelijk dat wij een gewichtig werk begonnen waren, dat de 

toekomst zou leeren dat er leven in het geplante stekje was, 

mogelijk ook, dat het stekje een dood stokje zou blijken te zijn. 

In de sterren te lezen was niet in onze macht. 

Leven of geen leven; wij deden wat wij meenden te moeten doen, 

wat hoofd en hart ons ingaven. 

Aan God de overgave, aan de toekomst de uitspraak. 

Tien jaren zijn sedert voorbijgegaan.. . . Heeft de ervaring in die 

jaren iets geleerd omtrent de levensvatbaarheid van onze Ver­

eeniging ? 

Dit zult gij straks uit het geschiedkundig verslag van onzen 

waarden secretaris vernemen, aan wiens mond of pen deze taak beter 

is toevertrouwd dan aan de mijne. 

Eén ding zij mij vergund u meê te deelen, wat wellicht onzen 

secretaris onbekend en door mij is meegeleefd, dat n.l. het oorspron-


