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dezen eene volkomene kennis aanbiedt, 't Is zoo gevaarMjk, over 
zulk een zieleleven alleen het oordeel des menschen te hooren — 
en zich tevreden te stellen met eene beschouwing, als vrucht van 
eene z. g. n. nauwkeurige waarneming. Niet des menschen woord, 
maar het Woord onzes Gods is in staat dat zieleleven in zijn oor
sprong en ontwikkeling, naar waarheid aan ons voor te stellen. 
Laat ons daarom luisteren wat Paulus ons dienaangaande in Rom. 
1 : 21—22—23 en 25 leert: 

„Omdat zij. God kennende. Hem als God niet hebben verheerlijkt 
„of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hunne overleggingen, 
„en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. 

„Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, 
„En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd 

„in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mensch, en 
„van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten, 

„Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het 
„schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, die te 
„prijzen is in der eeuwigheid, amen". — 

Is het niet, alsof wij hier in eenigszins andere bewoording het 
zieleleven van den Javaan hooren beschrijven ? De heiden-apostel 
wist het wel, waarom het door de zonde van God vervreemde 
schepsel de toevlucht nam tot hout en steen en in het onbezielde 
bezieling zocht tot bevrediging van zijn rusteloos gemoed. 

Dood in zonden en misdaden, en vervreemd van het leven Gods, 
werd ook de Javaan een animist en zocht hij in eene geesten- en 
doodenvereering zijn altijd vragend zieleleven het zwijgen op te 
leggen. Toen van uit het noorden het Boeddhisme den Javaan een 
schijnverlossing kwam aanbieden, werd deze gretig aangenomen; 
maar even leugenachtig als de vader der leugen zelve, kon deze 
godsdienstlooze zaligheid geen hulpe schenken; maar werd integen
deel dat animistisch zieleleven nog meer in verwarring gebracht. 
Hoe kon het ook anders; waar het Boeddhisme niets anders is, dan 
een verfijnd egoisme met de grootste zelfverheerlijking. Een gods
dienst zonder God kon den armen Javaan niet helpen ; maar deed 
hem nog dieper zinken in den poel van geestelijke ellende. 

Misschien vindt men dit oordeel over het zoo schijnbaar edel en 


