
HET WONDER. 

Toen de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskun
digen in Nederland het plan had opgevat om in haar vergad«-
ring van 25 Mei 1921 te Utrecht een bespreking te houden over 
het wondervraagstuk en daartoe vooraf een inleiding te doen 
geven, waarin het wonder van theologische, van natuurkundige en 
van medische zijde zou worden bezien, kwam tot mij de vereeren-
de uitnoodiging een korte uiteenzetting te willen geven van de 
punten, die bij theologische beschouwing aan de orde kwamen. 
Ik heb niet dan met aarzeling aan deze roepstem gehoor gege
ven, omdat mij hier niet slechts een zeer moeilijk vraagstuk werd 
voorgelegd, maar ook een, waarmee ik door het karakter mijner 
studiën slechts zeer van ter zijde in aanraking ben gekomen. Ik 
meende mijn taak dan ook zóó te moeten opvatten, dat ik een
voudig weergaf, wat door ons Gereformeerde theologen over 
deze dingen wordt gedacht. 

Toen later, na de vergadering, de vraag tot mij kwam, om mijn 
voordracht af te staan voor het Orgaan, meende ik aan dat ver
zoek niet te mogen voldoen. Vooreerst, ik was niet opgetreden, 
als een, die iets te zeggen had, op eigen initiatief, maar eenvou
dig op uitnoodiging om verslag te doen. En wat ik zeide, was 
allerminst gekomen met de pretentie iets nieuws te zijn, iets, dat 
verdiende in breederen kring te worden verbreid. En in de twee
de plaats, ik had grootendeels uit het hoofd gesproken, slechts 
met een enkele aanteekening, omdat elk plan om uit te geven 
ten eenenmale afwezig was. Toch heb ik me ten slotte laten over
halen, om in dit Orgaan iets over het wonder te schrijven, vooral 
overreed door het argument, dat het voor niet-theologen niet 
altijd gemakkelijk is het materiaal te vinden, en dat het daarom 
aanbeveling verdiende, niet slechts hetgeen van natuurkundige 
en medische, maar ook wat van theologische zijde over het 
vraagstuk gegeven was, voor belangstellenden beschikbaar te 
stellen. Alleen, men zal nu verstaan, dat een artikel, dat 
een voordracht, meer dan een jaar nadat ze gehouden werd, aan 
de hand van enkele bewaarde punten bedoelt uit te schrijven, 
slechts tot op zekere hoogte een getrouw verslag kan zijn. 

Wanneer ik na deze wat lange, maar toch niet overbodige in
leiding aan mijn onderwerp beginnen mag, dan zij mijn eerste 
opmerking, dat door de theologen in den tegenwoordigen tijd 


