NOTULEN.

KRorte Notulen der Vergadering van Zaterdag 4 Juni 1927
des voormiddags te 10.30 uur, in Hotel Pays Bas, Janskerk-
hof te Utrecht.

De Voorzitter opent de vergadering en leest Psalm 29;
daarna gaat hij voor in gebed.

Ranwezig de leden: Mej. Manson, Schermers, W. j. A.
Schouten, Penning, Van der Burg, De Graaf, Knol, Happé,
Miedema, Oldeboom, D. M. Hoogland, Kok, S. L. Schou-
ten, L. Bouman, Schuurmans Stekhoven, Bruin, Landwehr
en Reitsma. Als gast aanwezig: R. A. Hoogland.

Daar de Secretaris verhinderd is op tijd aanwezig te
zijn, treedt de penningmeester voorloopig in zijne plaats.

De Voorzitter begint thans met een woord van herinne-
ring aan het overlijden van onzen Onder-Voorzitter, Dr.
de Bruyne, van Amsterdam. In onze vorige (herfst-)
vergadering miste hij voor het eerst en 31 December is
hij overleden. In anderen kring is over zijn medisch werk
gesproken; hier gedenken wij hem als lid en Bestuurslid
onzer Vereeniging. Al zijn goede qualiteiten, zijn plichts-~
betrachting en zijn trouw, zij zijn ook hierbij uitgekomen.
Bij alle nieuwe gezichten, die wij in onze vergadering
steeds opmerken, was Dr. de Bruyne als oudere trouw
aanwezig.

Voorwaar, daar is maar eene schrede....

Ook de natuurramp dezer dagen geeft ons analoge ge-~
voelens. Wallace, de schrijver van Man’s place in the
Universe, zegt ergens: Ons leven hangt geregeld aan een
draad, zelfs de mogelijkheid van bestaan van leven op
aarde: allerlei factoren moeten samenwerken om het be-
staan zelfs mogelijk te maken. Van den cycloon, die nu,
bijna twee jaren na Borculo, heeft plaats gehad, zegt de
een: een natuurverschijnsel; een ander: een Godsoordeel.
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