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van de huizen van den Koninginneweg. Sophialaan 29a 
bestaat dus eenvoudig niet. In een der genoemde tuinen 
staat een houten bord, bij het poortje; daarop leest 'Hen 
„Christelijk Instituut voor Zelfontwikkeling"; op dit bord 
is een schelknopje. Na aanbellen wordt enen door een poor
tje in den tuin gelaten, daarna door de achterdeur In het 
huis en na eenig klimmen zit men op de belétage van 2en 
huis aan den Koninginneweg — hetzelfde huis, dat aan de 
voorzijde heet (Dalmeyer's) Nationaal Instituut voor Zelf
ontwikkeling. 

Deze toestand is zinnebeeldig, evenals het zinnebeeldig 
is, dat in den aan de cursisten toegezonden Cursus van 
Fcrnhout op een aantal bladzijden de titelwoorden Natio
naal Instituut voor Zelfontwikkeling gewoon overplakt zijn 
met „Christelijk Instituut voor Zelfontwikkeling". 

Men vraagt zich af: Wat voor een soort bestaan leidt nu 
eigenlijk het Chr. Instituut? 

Om te beginnen: De meewarigheid, waarmee de heer 
van Wijlen schrijft over den heer Dalmeyer, is misplaatst. 
Hij laat het voorkomen of de heer D. „slachtoffer van den 
snellen oordeellust onzer menschen" gansch ellendig zich 
tot hem wendde en door hem uit het moeras is gehaald. 
Ik houd den heer D. voor een man met een zekere geniali
teit, buitengewoon vernuftig zakenman, koopman in hart 
en nieren. K o o p m a n , die tien lieden van het slag van 
mijzelf, van den heer van Wijlen, en zulk soort menschen, 
iegelijk om zijn vinger windt. 

Ik zou willen vragen: Is het Chr. I. V. Z. er of is het er 
niet? N.l. in den zin der wet. Is het in Christelijke handen 
of niet? Zoo ja, waartoe dan al die rarigheid, die weerzin
wekkende reclame, dat „bewerkt door", dat „onder leiding 
van", dat van alles beteekent, dat retireeren, als het op 
verantwoordelijkheid aankomt? Zoo neen — welnu, waar
aan ontleent het dan het allergeringste recht om zich 
christelijk te noemen? 

Dit zijn dan de twee groote en volstrekt onoverkomelijke 
bezwaren, die ik meen te moeten inbrengen tegen het Chr. 
Instituut. Over den inhoud der lessen (van den eersten 
cursus heb ik ze alle 38 in mijn bezit; die van de andere 
ken ik niet) wil ik thans niet spreken. Het zou de oorzaak 
kunnen worden, dat de ontoelaatbare handelingen, die ik 


