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Eenigen tijd geleden werd door bovengenoemd Instituut 
cenig propaganda-drukwerk toegezonden aan „de Chr. 
Ver. van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland", blijk
baar ter bekoming van moreelcn steun, voor 't minst althans 
Ier kennismaking. Het Bestuur onzer Vereeniging heeft nu 
mij verzocht over het Instituut op onze vergadering het 
woord te voeren en mijn meening bekend te maken. Na 
kennisneming van heel wat door het Instituut uitgegeven 
drukwerk en van een aantal afkeurende beoordeelingen, 
met de weerleggingen, en mede na een paar persoonlijke 
bezoeken en conferenties heb ik dan ook wel een meening 
gekregen. 

In 1926 verscheen een brochure van den heer K. Janse, 
te Biggekerke, getiteld „Christelijke Zelfontwikkeling; onze 
houding ten opzichte van het Christelijk Instituut voor 
Zelfontwikkeling". Deze begint met een pennestrijd te ver
melden in het „Christelijk Schoolblad" tusschen een inzen
der, die zich beklaagt over de circulaires van het Chr. 
Instituut (de lessen zouden zijn een Christelijke editie van 
een paganistische uitgave) — en den toenmaligen Direc
teur Ds. J. J. Kuypcr, die geen directeur meer is. Hij is 
„bewerker" van den „Vierden cursus", getiteld: Ontwik
keling van Geest, Hersenen en Geheugen. 

In deze brochure komt de heer Janse in 't geweer tegen 
allerlei aanstootelijke dingen in de reclame en de werkwijze 
van het Instituut, om daarnaast een groote plaats in te rui
men aan de bestrijding van den geest der lessen, welke 

1) Uittreksel van de voordracht gehouden op de Verg. dar Chr. Vereen 
an Nat, en Geneesk, den 10 December 1927 in Utrecht. 


