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alleen buiten en boven de wereld worden gezocht, ook kan 
het in monistischen trant alleen in de dingen zelf worden 
aanvaard, als zuiver immanent, maar ook kan het op theisti-
schen grondslag dualistisch worden beschouwd als in en 
buiten de dingen. Hier is de opperste wijsheid de eerste 
oorzaak van alles wat is, maar ze schiep alles naar eigen 
aard en wezen, en legde in de natuur actief werkzame 
beginselen van orde, organisatie en leven, die de uitdruk
king zijn van haar gedachten. 


