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ook onloochenbaar voor, dat dit de richting is, waarheen onze be-
ginselen wijzen, al zal niemand mij euvel duiden, dat ik de uitwer-
king van het verband met die beginselen aan meer bevoegden over-
[

In 1900 heeft hij een referaat gehouden: ,,Over onze Beginselen”,
waarin hij zegt, als hij spreekt over de biologische wetenschap, de
wetenschap van het leven: ,,In de eerste plaats komt hierbij de vraag
in aanmerking: Hoe is het leven ontstaan, het leven, dat zich uit in
het protoplasma van plant en dier en van den mensch? Voor den
Christen is hier het antwoord gegeven in Genesis I. Deze beschou-
wing moet ons fundament zijn, waarop we verder bouwen; daaraan
mag niets toegevoegd en daar mag niets afgedaan worden. Een
bewijs hebben we niet; dat gelooven we'. En in zijn referaat over:
,,Algemeene praedispositie’’ laat hij zich aldus hooren: ,,Hooger dan
het geloof aan blinde natuurkrachten, die alles zouden beheerschen,
staat het geloof aan den Schepper van 't Heelal, die alles regeert
en bestuurt’".

Bouman was een harde werker, die uit lust tot de wetenschap al
zijn gaven en talenten wijdde om deze te dienen en vooruit te bren-
gen. Hij arbeidde niet alleen op het terrein der Psychiatrie, doch
Biologie en Psychologie trokken hem in bijzondere mate aan, vooral
in de latere jaren zijns levens.

Hij had een helder verstand en een scherpzinnigen geest; daarbij
een groote werkkracht, waardoor zijn leven zoo bijzonder vrucht-
baar is geweest, 't geen blijkt uit een zeer groot aantal publicaties
over allerlei onderwerpen. Hij vond bovendien tijd, de moderne
romanliteratuur te volgen; mede om door de daarin vervatte moderne
psychologische problemen beter in staat te zijn, zijn patiénten te
begrijpen en voor hen iets te bereiken.

Naast zijn eenvoud, zijn opgewektheid, waren trouw, eerlijkheid
en oprechtheid, karaktereigenschappen, die hem tot een aangename
en gewaardeerde persoonlijkheid vormden.

Hij was eerlijk en oprecht in zijn wetenschappelijke opvattingen,
trouw aan zijn beginselen, trouw aan zijn geloof, dat hij ten einde
toe bewaarde, trouw voor zijn vrienden, die naast zijn familie zoo-
veel in hem hebben verloren.

Bouman zal in onze herinnering blijven voortleven als een groot
geleerde, als een stoere werker, als een trouwe vriend, en als een
eenvoudig, oprecht geloovig Christen.




