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Terim : de beide Europeanen, Sayyid AH el-Attas, de kok Salik en 
enkele Bedoeïnen en soldaten, die Sayyid el-Kaf tot hun beschikking 
had gesteld. Het eerste gedeelte van den tocht kon per auto worden 
afgelegd. Het was reeds bijna middernacht toen men in het dorpje 
es-Som aankwam, waar men gastvrijheid vroeg en kreeg. Op het dak 
van een huis kon men enkele uren slapen, 's Morgens om vijf uur 
trok men weer verder. Een zware en heel warme voetreis had men 
nog voor de boeg. 

Het was een merkwaardige gewaarwording voor de beide Euro
peanen, toen zij 's avonds bij Qabr Hud aankwamen. Alleen aan de 
aanbevelingsbrieven van Sayyid el-Kaf was het te danken, dat de 
wachtposten hen doorlieten. Zoo kwamen zij bij het graf van den 
profeet en de doode stad, die er omheen gebouwd is. De heeren Van 
der Meulen en Von Wissmann waren zeer verheugd, dat zij als 
eerste Christenen dit vermaarde heiligdom konden bezoeken. 

De profeet Hud was een Godsman uit den vóór-Mohammedaan-
schen tijd, die zijn volk had opgeroepen tot bekeering. Hij werd 
achtervolgd en daarop opende Allah —- zoo weten de Hadramis te 
verhalen — de rots voor hem, waarna zijn vervolgers hem niet meer 
zagen. De trouwe kameel, waar hij op reed en wier melk hij dronk, 
stierf dicht bij het graf van haar meester. Toen de Islam in Hadra-
maut doordrong, werden *de vereering van den profeet Hud en de 
pelgrimstocht naar zijn graf in dit geloof opgenomen. De Bedoeïn, 
die zichzelf een Muzelman noemt, maar die eigenlijk nog een heiden 
is, nadert deze plaats met een heiligen schroom. Hier komt hij met 
zijn nood bij het wonderdoende graf van den Profeet. Hier heeft hij 
drie dagen vrede met zijn medemenschen. 

Rondom het heilige graf is een stad gebouwd. De heldere witte 
gebouwen zagen er goed verzorgd uit. Op de drie dagen, die bestemd 
zijn voor de bedevaart, vindt men in Qabr Hud duizenden Hadramis. 
Gedurende deze drie dagen is de stad bevolkt, maar verder staat zij 
het geheele jaar leeg. Het is een vreemde gewaarwording zulk een 
^tille en geheel verlaten stad binnen te gaan. De ontdekkingsreizigers 
bezochten ook den koepel, die op het graf van den profeet Hud ge
bouwd is. Zij ontmoetten er niemand. 

Vooraanstaande families, zooals die van Sayyid el-Kaf, hebben in 
deze doode stad hun eigen huis. Het gezelschap begaf zich naar het 
huis van de familie el-Kaf en ging op het platte dak om daar te gaan 
slapen. De tocht was heel zwaar geweest. De geheele karavaan lag 
amechtig van den dorst neer. Van der Meulen schrijft in zijn reis
verhaal, dat hij vreesde den nacht niet te zullen overleven, indien er 
geen water kwam. Gelukkig bleek één der Bedoeïnen ten slotte be
reid het te gaan halen uit een bron op een half uur afstand. Zoo 
kwam er uitredding. 

Den volgenden morgen werd voor zonsopgang de reis voortgezet 
naar Bir Barhut. De tocht moest te voet gemaakt worden, maar men 


