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binnen genoodigd en vorstelijk onthaald. Kan men zich voorstellen, 
dat ooit iemand in het Westen terwille van een troep vreemdelingen 
een bruiloftspartij zou onderbreken en dan daarbij nog niet de minste 
teleurstelling zou toonen? 

Na een reis van eenige dagen per kameel kwam men in een gebied, 
waar men enkele auto's aantrof. De onderdeelen bleken per kameel 
naar het binnenland te zijn gebracht, waar deze wagens in elkaar 
gezet waren. Het waren geen luxe-auto's en zij bleven ook meer
malen in het zand steken, maar toch werd de reis er veel sneller en 
geriefelijker door. 

Hier in het binnenland was ook niet alles pais en vree. Soms moest 
dekking tegen kogels gezocht worden, wanneer men een linie pas
seerde, waar twee naburige stammen met elkaar in oorlog waren. 
Eenmaal gebeurde het, dat de karavaan haar weg alleen kon vervol
gen, door 's avonds door een lange, breede loopgraaf van het eene 
dorp naar het andere te gaan. Maar afgezien van deze avonturen 
verliep de reis voorspoedig. 

Het eigenlijke Hadramaut bleek een land van ongekende schoon
heid te zijn. De vier groote steden el-Qatn, Shibam, Sewun en Terim 
wedijveren met elkaar in bekoorlijkheid van ligging en schoonheid 
van panorama's. De vruchtbaarheid van de wadi Hadramaut draagt 
daar ook veel toe bij. Bij el-Qatn is deze wadi zelfs 8 km breed. Deze 
plaats el-Qatn is niet zoo groot, maar Shibam stelt een 8000 inwoners 
en heeft ongeveer 500 huizen, alle van 5 of 6 verdiepingen. 

Sewun is de mooiste en grootste stad van Hadramaut. Ook.hier 
was de ontvangst welwillend. De Sultan zei bij de begroeting met 
Oostersche overdrijving tegen den heer Van der Meulen : „Gij zijt 
eigenlijk de sultan van dit land, want meer dan de helft der inwoners 
zijn Nederlandsch onderdaan". Dit moge overdreven zijn, er is toch 
een kern van waarheid in. Zeer veel mannen uit deze streek hebben 
op Java hun fortuin gemaakt. Men hoort er op straat Maleisch spre
ken en men eet er de onvervalschte Javaansche rijsttafel. 

Na een indrukwekkenden tocht met de auto door het bergland 
bereikten de reizigers op 26 Mei Terim, schitterend gelegen tusschen 
de palmen. De Hadramis zeggen : „Terim — en gij verlangt niets 
anders meer". Deze stad te zien is voor hen de vervulling van hun 
hoogste verlangen. Het bleek een stad te zijn met 12.000 inwoners 
en 360 moskeeën. 

De beide ontdekkingsreizigers waren nu doorgedrongen tot mid
den in het onbekende Hadramaut. 

In de belangrijke steden Shibam, Sewun en Terim werden door 
den vertegenwoordiger van de Nederlandsche regeering besprekin
gen gevoerd met den Sultan en andere invloedrijke personen. Bij 
deze Hadramis hoorde hij een algemeene klacht over den toestand, 
waarin hun vaderland verkeerde. Zij betreurden, dat er zooveel ver
deeldheid was en dat de verschillende stammen steeds met elkaar op 


