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Wie spreekt over Nederlandsche ontdekkingsreizigers denkt soms 
uitsluitend aan onze voorvaderen, die er in de zestiende en zeven
tiende eeuw met kleine scheepjes op uittogen om onbekende landen 
te exploreeren. Ten onrechte. Ook de laatste kwarteeuw heeft ons 
land mannen geleverd vol durf en ondernemingsgeest, die gevaar
volle expedities door onbekende streken hebben volbracht. Buiten 
den engen kring der vakgeografen weet men echter van hun presta-
taties gewoonlijk heel weinig. 

Een ontdekkingsreis, welke niet de aandacht heeft getrokken, 
welke zij verdiende, is die, welke D. van der Meulen in 1931 onder-
n im naar Hadramaut. Om drie redenen verdient zij grootere bekend-
i id : om de merkwaardigheid van het land, dat bezocht werd, om 
de belangrijke resultaten, welke bereikt werden, en om den persoon 
van den ontdekkingsreiziger. 

Wanneer men Arabië nadert uit de Roode Zee, dan ziet men niet 
anders dan barre steile rotsen, die blaken in de gloeiende zon. Het 
lijkt voor reizigers weinig aantrekkelijk. Maar juist het feit, dat het 
nagenoeg ontoegankelijk en heel weinig bekend is, geeft Arabië voor 
echte ontdekkingsreizigers een groote bekoring. Toen alle streken 
van de wereld hun geheimen reeds voor het speurend oog van den 
Westerhng hadden moeten prijsgeven, had Arabië ze nog weten te 
bewaren. De onderzoekers, die er in zijn doorgedrongen, hebben zich 
bovendien beperkt tot de Hedjaz, het land van de heilige steden 
Mekka en Medina, en de Yemen, het,,Arabia Felix" van de Romei
nen. Slechts een enkele, o.a. Von Wrede in 1843, heeft zich gewaagd 
aan Hadramaut. En deze ontdekkingsreizigers hebben dan nog alleen 
de kuststrook bezocht. Van der Meulen is de eerste Europeaan, die 
midden in dit merkwaardige land is doorgedrongen. 

Hadramaut of Zuid-Arabië is een land met een oude geschiedenis. 
De naam wordt in den Bijbel reeds in Genesis X vers 26 genoemd. 
Volgens sommigen zou Hadramaut het Scheba zijn, waarvan de ko
ningin koning Salomo bezocht. Het land ontleent zijn naam aan de 
breede wadi Hadramaut. Aan deze wadi (d.i. droge Rivierbedding) 


