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van Hadramaut geteekcnd. 
De expeditie van Van der Meulen was niet alleen een ontdek

kingsreis; zij droeg ook een politiek karakter. Men moet wel in het 
oog houden, dat Hadramaut steeds voor Nederland van bijzondere 
beteekenis is geweest, omdat het het stamland is van 99 % der in 
Nederlandsch Indië wonende Arabieren. Het is wel bekend welk een 
belangrijke plaats de Arabieren in Indië in alle mogelijke handels
zaken innemen. Van der Meulen werd uitgezonden door de Neder-
landsche regeering, die wilde overwegen, of zij met Hadramaut be
trekkingen kon aanknoopen. Uit zijn rapport is echter gebleken, dat 
de verschillende stammen in dat ontoegankelijke land voortdurend 
met elkaar in oorlog waren. ,Er was geen sprake van een centraal 
gezag. Voor een diplomatieke vertegenwoordiging was de tijd nog 
niet rijp. 

De verkenningstocht door Hadramaut verdient grootere bekend
heid dan haar tot dusver ten deel viel, ook omdat Van der Meulen 
en zijn metgezel daarbij blijk hebben gegeven van groot doorzet
tingsvermogen en dappere onverschrokkenheid Mijn studievriend 
Van der Meulen had reeds een belangrijke carrière achter den rug 
toen hij deze ontdekkingsreis ondernam. Hij was vroeger eenige 
jaren consul en zaakgelastigde van de Nederlandsche regeering ge
weest in Djedda, de havenstad van Mekka. Ook was hij vele jaren 
assistent-resident op Sumatra, waardoor hij reeds tal van relaties had 
met bewoners van Hadramaut, die hem later van nut zouden blijken 
te zijn. 

Dat de reis van Van der Meulen zulk een groot succesi is gewor
den, is te danken aan zijn ervaring als bestuursambtenaar in Indië en 
als diplomaat in Arabic, en ook aan zijn uitstekende kennis van het 
Arabisch en het Maleisch. maar bovenal aan zi)n persoonlijkheid en 
zijn tact, die hem het vertrouwen deden winnen en poorten voor hem 
openden, die overigens voor iedereen gesloten zijn gebleven. 

Op 1 Mei 1931 ve'rtrokken de beide reizigers met een kleinen 
kustVaarder uit Aden. Zij hadden besiloten alleen den bediende van 
Van der Meulen uit Djedda mee te nemen. Van dezen Salik was 
vroeger reeds gebleken, dat hij bij reizen door onbekende landen een 
zeer geschikte hulp en een goede kok was. 

Na 40 uren varen kwam het kleine gezelschap aan op de reede van 
Makalla. Een verzoek om te mogen landen, ondersteund door aan
bevelingen van den Engelschen resident te Aden, werd bij den Vizier 
ingediend. Zou het worden ingewilligd? Of zou men hier de grootsch 
opgezette onderneming al moeten opgeven? Na eenige uren van 
wachten en spanning werd een gunstige beslissing ontvangen. Men 
mocht aan wal gaan. 

Makalla is de poort, die toegang geeft tot het mysterieuze Hadra
maut. Het is zelf een plaats van een overweldigende schoonheid. De 


