IN MEMORIAM P. C. VAN DE VELDE.

Met P. C. van de Velde, geneesheer-directeur van ,,Bethesda” te
Hoogeveen, is een krachtige persoonlijkheid van ons heengegaan.
Onze gemeenschap verloor in hgm een man van karakter. waarop
wij trotsch konden zijn, iemand, die wij ook in dezen na-oorlogschen
tijd slechts noode kunnen missen.

Hooge plichtsbetrachting paarde zich aan een groote werkkracht;
een diepgaande warme belangstelling voor de medische wetenschap
aan een hartelijk medeleven voor den zieken mensch, een helder
inzicht aan wat recht en goed was aan een groote stuwkracht, om
zijn werk en zijn persoonlijke verhoudingen ook in goede en juiste
banen te leiden.

Het kon niet anders, of deze persoonlijkheid zou overal en onder
alle omstandigheden een op den voorgrond tredende plaats innemen,
waarbij hij voor anderen tot een lichtend en stimuleerend voorbeeld
zou zijn. En zoo is het ook geweest.

Van de Velde heeft zijn gansche leven hard gewerkt. Na zijn
medische studies aan de Utrechtsche Universiteit verwierf hij in
1921 op 23-jarigen leeftijd het artsdiploma. Hij volgde een cursus
voor tropische ziekten te Amsterdam en werd daarna als officier van
gezondheid te werk gesteld op de interne afdeeling van het marine-




