GENEESKUNDE VAN DE PERSOON

door

Dl TENCKATE,

Semaine de la meditation et de la médecine de la
personne, gehouden te Bossey bij Genéve van 24 tot
31 Augustus 1947.

Wanneer ik op verzoek hier enige regelen neerschrijf over mijn
indrukken van deze eerste conferentie, dan doe ik dat alleen omdat
ik er van overtuigd ben dat ook in de wereld van de Christelijke
artsen in Nederland belangstelling bestaat voor de geest die tot
deze conferentie leidde en voor de onderwerpen die er aan de orde
kwamen.

De naam Tournier is ook in ons land geen vreemde klank,
vooral sinds de vertaling van het eerste deel van zijn trilogie (er
komt zelfs een vierde en vijtde deel) onder de naam: Radicale
Therapie. Deze Tournier was het die tezamen met Prof.
Maeder (psychiater in' Ziirich) en Prof. ed Rougemont
(chirurg te Lyon) een aantal artsen uit verschillende landen uit-
nodigde om tot een nadere bespreking te komen in intieme kring
over de z.g. ,,Médecine de la personne”. De uitnodigingen waren
zuiver persoonlijk, d.w.z. alleen dezulken waren gevraagd die op de
één of andere wijze, hetzij mondeling of schriftelijk met één der
organisatoren contact hadden gehad en van wie verwacht mocht
worden dat de te bespreken problemen hen na aan het hart lagen,

Uit Nederland waren zes vertegenwoordigers, n.l. Dr Bruin
uit Naaldwijk, Dr Royer uit Baarn, Dr de Heer uit Rotter~
dam, Dr v. d. Spek uit Rotterdam, Dr Waardenburg
uit Arnhem en ondergetekende.

In totaal waren ruim dertig artsen aanwezig, uit Zwitserland,
Scandinavié, Finland, Frankrijk, Tsecho Slowakije, Griekenland,
Holland en zelfs enkele uit Duitsland.

Als plaats van samenkomst had het Oecumenisch”Instituut van
de Wereldbond der Kerken welwillend het prachtig gelegen Cha~
teau de Bossey bij Céligny (16 K.M. oostwaarts van Genéve) tet
beschikking gesteld, Dit schitterend gelegen Chateau, met prachtige



