GELOOF EN GENEESKUNDE

Maar ik moet mij beperken en wil trachten mijn indrukken van de
gehouden voordrachten en besprekingen weer te geven en dan zou
ik de verschillende gegevens in drie onderwerpen willen bundelen:
de arts en zijn Bijbel, de arts en zijn wetenschap, en de arts en

zijn patient.

De arts en zijn Bijbel :

Dit onderwerp is herhaaldelijk bij de discussie’s en de verhande-
lingen ter sprake gekomen, maar vooral op de uren dat we met
elkander de Bijbel bestudeerden met het oog ook op ons beroep,
waarbij T ournier de leiding had. Persoonlijk heb ik mij hiervoor
zeer geinteresseerd, daar ik enige jaren geleden een studie had
gemaakt over de Geneeskunde in de Bijbel en de Talmud 1). Meer-
malen kan men horen zeggen de Bijbel is geen handboek voor het
geneeskundig beroep, of voor welke tak van wetenschap ook, en dat
is ook zo, want de Bijbel is waar. Het gevaar is echter heel groot
wanneer we dit beweren, dat de grote waarde van Gods Woord
voor de arts en zijn beroep, miskend en ontkend wordt.

Tournier en anderen — en ik ben het hier persoonlijk mee
eens, — leggen juist grote nadruk op de richtlijnen die de Bijbel ons
geeft en er kan geen sprake zijn van een christelijke geneeskunst
wanneer de artsen geen grondige studie maken van de Heilige
Schrift.

Natuurlijk bestaat het gevaar dat teksten en uitspraken uit hun
verband worden gelicht en de leiding van theologen zal bij dit
onderzoek dringend nodig zijn, maar we zullen nooit een juiste
medische ethiek kunnen beoefenen, nooit een goede zielzorg kunnen
toepassen, nooit een doeltreffend contact met vele onzer patienten
tot stand kunnen brengen, nooit sociale-, huwelijks-, opvoedings-
psychologische problemen en zoveel andere vragen kunnen oplossen,
wanneer niet in de eerste plaats gevraagd wordt: wat zegt God ons
hierover in Zijn Woord.

T ournier stelde de vraag: waarom behandelen we onze patien-
ten, waarom trachten we hun leven te verlengen? Ja waarom? Met
deze vraag werd direct de zin van ons beroep in discussie gebracht.
De Bijbel laat hierover geen onzeker geluid horen. Daar wordt
gesproken over het verband tussen ziekte en zonde, tussen het leven
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