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Westen de strijd ontbrandt, de symptomen niet herkend heeft en
dus niet alleen onvoorbereid in de storm komt te staan, maar ook
niet meegewerkt heeft aan de geestelijke bewapening, waardoor
misschien ter elfder ure nog velen de ogen geopend zouden kunnen
worden.

Hier helpt echter, dit moet duidelijk gezegd worden, geen weten-
schappelijke bestrijding, geen ontkenning van de juistheid van de
argumenten van de tegenstander, hier helpt geen Marshall-plan,
geen Westers blok, geen Benelux, geen rechts, geen links, hier
helpt alleen een radicale bekering tot Jezus Christus. Slechts Zijn
Evangelie kon ons normeren tot fundamentele bestrijders van het
anti-evangelie van het communisme. Slechts Zijn Evangelie kan de
onvastheid, de weifeling, de besluiteloosheid en de matheid van het
Westen wegnemen en ons allen het optimistisch en onoverwinnelijk
»moreel” schenken, dat wij nodig hebben. Hierdoor wordt de grote
actuele taak van het orgaan ,,Geloof en Wetenschap” ons ook dui-
delijk: slechts strijd en bewapening. ,,Strijd"” tegen het ongeloof in
de wetenschap, samen met , bewapening” door bezinning op al die
vragen in de wetenschap, die een radicale uitspraak van het Chris-
tendom eisen.

Tegen deze achtergrond zullen wij trachten de urgente , Lysenko-
kwestie” te bezien.

2. De geschiedenis van de Lysenko-kwestie.

De genetica is een wetenschap, die ongeveer een eeuw oud is. Zij
is ontstaan als theoretische analyse van het ,,fokken"”, , kweken” en
»kruisen”, dat de mensheid alle eeuwen door met haar huisdieren
en cultuurplanten heeft bedreven. Deze wetenschap richtte haar
aandacht al spoedig op de chromosomen als de ,,stoffelijke dragers
der erfelijke eigenschappen”, en ontwikkelde zich als een van de
moeilijkste, zeer mathematisch georiénteerde, biologische sub-weten-
schappen. Dit had tot gevolg, dat zij enerzijds enorme practische
resultaten boekte, maar dat anderzijds tussen de beroepskwekers
en de laboratorium-genetici een grote tegenstelling ontstond, zich
uitend in een wederzijds wanbegrip. Dit veroorzaakte meerdere
malen een rivaliteit, dit gemakkelijk in vijandschap kon overslaan.
Een dergelijke vijandschap is in Rusland één der belangrijkste aan-
leidingen van de Lysenko-kwestie geweest.

In het nieuwe Rusland was sterker nog dan elders de voedselvoor-
ziening een groot probleem. Geen wonder dat grote bedragen be-



