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Echter, wanneer getracht wordt het scheppingsbericht van stap tot 
stap in wetenschappelijke termen over te zetten, dan blijkt reeds elke 
eerste stap een struikeling en daarmede een bewijs voor de onge
rijmdheid van dit pogen. 

Dat dit conflict zo ernstige schade bracht aan de verhouding tus
sen natuurwetenschap en Christelijk geloof, is zeker enerzijds te 
wijten aan het feit, dat de negentiende eeuwse anti-religieuse wereld
beschouwingen zich er van meester maakten om er de onhoudbaar
heid van het geloof, dat de Bijbel Gods openbaring zou zijn, aan te 
demonstreren. Anderzijds heeft daartoe zeker ook mede gewerkt, dat 
aan de zijde der gelovigen te weinig bereidheid gevonden werd 
althans te overwegen of herziening van de gangbare mening omtrent 
de zin en de bedoeling van het scheppingsverhaal, zonder aantasting 
van het openbaringskarakter, mogelijk was. 

Ook wanneer in de theologische discussie de stelling, dat de Bijbel 
geen handboek der natuurwetenschap bedoelt te zijn, geredelijk 
werd geponeerd, dan bleef niettemin de aanvaarding van de conse
quenties van deze stelling op sterke innerlijke tegenstand stuiten. 

Niet te haastig mag hier echter van halstarrigheid worden gespro
ken, want de genoemde stelling, hoe juist zij moge zijn, mag nooit 
het lichtvaardig handgebaar worden, waarmede wij ons aan de ernst 
van het vraagstuk onttrekken. Want als Genesis I openbaring is, dan 
blijft de vraag naar de zin en de betekenis van die openbaring klem
men. 

Evenmin kan echter het resultaat van het wetenschappelijk onder
zoek worden terzijde gesteld met de opmerking, dat „tenslotte toch 
alles maar hypothese is". Wij geloven immers, en dat juist op grond 
van de Bijbel — en van Genesis I zeker niet het minst —, dat aan de 
mens als taak is gegeven de geschapen wereld, waarin God hem 
plaatste, te onderzoeken met de hem door God geschonken gaven van 
verstand en vernuft. Dat zulk een onderzoek méér is dan een inte
ressant avontuur, méér dan een speels tijdverdrijf, dat de kennis 
waartoe het leiden zal Waarheidswaarde bezit, dat mogen wij ver
trouwen, juist omdat Gods openbaring ons leert, dat de wereld geen 
chaos is, dat zij niet contingent is, maar een geordend geheel, gegrond 
in Gods wijsheid, product van Zijn overleg en besluit. 

Deze overtuiging moet juist de Christen leiden tot grote eerbied 
voor het natuurwetenschappelijke feit. Wanneer dan door moeizame 
opsporing en zorgvuldige verwerking van vele feitelijke gegevens, 
door logische interpretatie en theoretische bezinning tenslotte een 


