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geert. Hoelang deze toestand reversibel blijft, weet ik niet, maar ik meen 
dat zeer langdurige emotionele tekorten tot ernstige blijvende schade 
kunnen leiden — ook in de intellectuele sfeer. 

Dr J. van Andel vraagt naar de mogelijkheden van godsdienstige 
opvoeding. 

Drs Steketee : Ook bij zwakzinnigen is het resultaat van godsdienstige 
opvoeding zeer moeilijk te beoordelen. Wij kunnen niet anders doen dan 
hen van de Heiland vertellen en op Hem wijzen als de enige weg tot 
zaligheid. De zusters doen dit in de paviljoenen door voorlezen uit de 
kinderbijbel en door vertellen van Bijbelse verhalen. Op school wordt 
veel gebruik gemaakt van de flanellograaf met Bijbelse figuren en van 
wandplaten. Er worden veel psalmen en gezangen geleerd en gezongen, 
's Zondagsmorgens is er een „gewone" kerkdienst, waarin een predikant 
voorgaat, 's middags is er „kinderkerk", geleid door personeelsleden, 
die op zeer eenvoudige wijze, afgewisseld door veel zang, de Bijbelse 
geschiedenis vertellen. Voorts hebben we voor onze ouderen nog krin
gen, die we soms catechisatie noemen. Hieruit zijn enkele jongens geko
men tot openbare geloofsbelijdenis. Zo wordt het zaad gestrooid. Een 
enkele maal merken we ook van „vrucht". Brieven van een jongen in 
gezinsverpleging, die, na enkele jaren belijdenis deed en toen schreef dat 
de eerste kiem op de stichting is gegroeid, stemmen ons dankbaar en 
hoopvol. 

IBladvulling 

„THE IMPROVEMENT OF THE ART OF WAR' 

,,It is deeply to be regretted that another and most unworthy object 
has been introduced and has gradually and alarmingly increased in 
prominence. This is the improvement of the art of war and the imple
ments of mutual destruction. I know there are those who think that 
these improvements will tend to put an end to war by making it more 
destructive. I cannot think that such an opinion is based on common 
sense. I believe that war will not only be more destructive, but be 
carried on with greater ferocity. And thus by applying itself to an 
improper object science may eventually fall by its own hand. . . . " 

James Prescott Joule 
(1818—1889) 

(Overgenomen uit „Bulletin of the Atomic Scientists, Aug. 1952, p. 200). 


