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voor de wijze waarop de predikanten de verschillende typen patiën­
ten introduceren en de manier waarop de omgang met dezen gestalte 
krijgt. Het boek is in zoverre van harte aan te bevelen voor predi­
kanten en andere werkers, die zowel binnen als buiten de psychiatri­
sche instituten met algemene problemen in aanraking komen, betrek­
king hebbend op de psychisch ontregelde medemens. 

Het zijn slechts de bovenbestreden schoonheidsfouten, die m.i. een 
principiële bespreking noodzakelijk maken. 

Tenslotte wil ik nog op de merkwaardige omstandigheid wijzen, 
dat de begrippen goed en kwaad zo nauw verbonden zijn met ziek-
zijn. Zo zeggen we dat de ziekte een goed-aardig, dan wel een 
kwaad-aardig verloop kan hebben. Men maakt het goed of slecht, 
de toestand kan verslechteren. Wat kwaad of goed is, is voor een 
belangrijk gedeelte afhankelijk van het cultuurpatroon waarin wij 
leven, waarbij men de indruk heeft, dat uit het ogenschijnlijk kwade 
het goede voort kan komen. 

Wanneer we spreken van het kwade, dan moeten we aannemen 
— en dit lijkt me zeker Bijbels —, dat het inherent is aan het menszijn 
als geheel. Men kan zeggen, dat het kwade een collectief menselijk 
bezit is, dat ongelijk gedistribueerd is en zich op verschillende wijze 
openbaart. Dat we voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van 
de Bijbel, wordt ons nog eens duidelijk gemaakt door Kuitert in zijn 
boekje, dat getiteld is: „Verstaat gij wat gij leest". Tijdgebonden 
inzichten in het Nieuwe Testament dienen vervangen te worden 
door modern-wetenschappelijke. Geestesziekten worden veroorzaakt 
door een complex van factoren (erfelijke, organische, psycliische en 
sociale in wisselende combinaties), waarbij het de taak van de 
psychiater is om op grond van zijn ervaring het gewicht van elke 
factor zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. 

Tenslotte wil ik herhalen dat het boek zeker aan te bevelen is. Dat 
mijn bespreking langer uitgevallen is dan gebruikelijk is gevolg van 
het feit, dat het relateren van geestesziekte aan demonen en bezeten-
zijn niet genoeg kan worden betreurd. 
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