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duren. Vandaar dat we in een windstilte van de cultuur, stuurloos, 
alleen maar weten te spreken van hoop en revolutie. De liefde en de 
creativiteit hebben op onverantwoordelijke wijze hun congé gekre­
gen. En daarmee de wijsheid, de „Vernunft". De geschiedenis van 
het Westen sterft in anti-geschiedenis. Zolang onze blindheid duurt. 
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