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" . . . a wise man, at any rate, when he 
reaches the postreproductive age, should 
meditate now and then upon death, if only 
to face it courageously should it announce 
its coming in advance." 

(Robert Piatt) 

Ongeveer een half jaar geleden hoorde ik op het moment, dat ik mij 
met de deelnemers van een bespreking aan tafel schaarde om het 
voorafgaande op aangename manier af te ronden, mijn overbuurman, 
een niet onvermaarde specialist uit deze stad, tegen zijn tafelgenoot 
zeggen: „Bij de V.U. doen zij het niet anders". Hij was zich dunkt 
me, op dat moment nog niet van mijn identiteit bewust. De bedoeling 
van zijn woorden was overigens duidelijk: in het academisch zieken
huis van de Vrije Universiteit wordt niet anders gewerkt dan elders. 
Op zichzelf is dit geen slechte kwalificatie. Maar toch proeft men er 
iets achter van: de V.U. pretendeert weliswaar bijzonder te zijn, maar 
zij doet het niet anders dan anderen. 

De opmerking dringt tot bezinning. De Vrije Universiteit gaat im
mers in haar wetenschapsbeoefening en in haar onderwijs uit van het 
geloof in de almachtige God. De medewerkers aan deze universiteit, 
die zich op haar basis stellen, doen het blijkbaar niet anders dan die
genen, die deze grondslag niet kunnen erkennen. Immers deze 
conclusie wordt door Prof. Dr. T. D. Stahlie in een toespraak op de 
Vrije Universiteitsdag 1967 heel bondig geformuleerd: „de genees
kunde die wij hier doceren is geen andere, dan die waarin ook elders 
onderwezen wordt". Als de geneeskunde, die gedoceerd wordt de
zelfde is, zal ook de toepassing daarvan niet essentieel verschillen. 
Trouwens tot eenzelfde conclusie moet men komen bij lezing van de 
in onze faculteit niet onbekende rede bij de herdenking van het 25-
jarig bestaan van Eudokia, door de stichter van onze universiteit. 

*) Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar 
in de Inwendige Geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 
vrijdag 20 maart 1970. 


