
Nog geen gedekte tafels, 
maar geen honger meer 
Noodhospitium 1945 
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De Duitsers heten wemig 
'Lebensraum' achter 
Noodhospitium 1945 
T 
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"De dageraad herrijst 
Noodhospitium De 
Lairessestraat 1945 

Er IS weer zeep ook 
NoodhospiUum, 1945 

bouwen een bijna onbetekenend kwaad in vergelijking 
met wat ook de VU aan mensen verloor,^ maar toen na de 
bevrijding weer in de laboratoria gewerkt moest worden 
maakten die diefstal en verniehng het werken vrijwel 
onmogelijk Van alle kanten werd hulp geboden We 
maakten al melding van een gift van de Rockefeller 
Foundation ten bedrage van £ 9 000 - Het .Netherlands 
War Rehef Committee of Christian Reformed Chur
ches"'' schonk $ 10 000 , Leuven hielp met materiaal 
voor de scheikunde en de Verenigde Staten schonken 
tijdschriften 
Een ander soort giften zijn die, welke gegeven werden 
zonder dat we de aanleiding daartoe kennen of die wer
den gedaan om een persoonlijke reden Dat zijn er in een 
eeuw zeer vele geweest, waarvan we er enkele exempla
risch noemen Zo schenkt een onbekende in 1933 
f 10 000 - en twee jaar later een broeder (het is de tijd der 
„mannenbroeders") die voor de veertigste maal de jaar
vergadering mocht bijwonen f20 000- voor steun aan 
buitenlandse studenten Het gebeurde nogal eens dat 
zo'n gift aan een bepaalde bestemming werd verbonden 
Zo schonk iemand, die als de meeste schenkers onbekend 
wenste te blijven, van 1887 af enkele jaren achtereen 
f2 000-, door hem nadrukkelijk bestemd voor het in 
1885 geopende hospitium en in 1924 gaf iemand even
eens met de toevoeging dat hij onbekend wilde blijven, 
f 10 000 - door de Vereniging speciaal te gebruiken om 
contacten te leggen tussen de VU en de gereformeerde 
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