HOOGACHTBARE HEEREN DIRECTEUREN ONZER VEREENIGING,

HOOGGEACHTE HEEREN CURATOREN ONZER UNIVERSITEIT,

HOOGGELEERDE HEEREN PROFESSOREN IN DE ONDERSCHEI-
DENE FACULTEITEN,

ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN DE ONDERSCHEIDENE
WETENSCHAPPEN,

WELEERWAARDE HEEREN DBEDIENAREN DES GODDELIJKEN
WOORDS,

WELEDELE HEEREN STUDENTEN,

EN VOORTS GIJ ALLEN, VAN WAT NAAM OF RANG OOK, DIE
DEZE PLECHTIGHEID MET UWE TEGENWOORDIGHEID HEBT
WILLEN VEREEREN,

Zeer geachte en zeer gewenschte Toehoorders!

Toen ik de eer had mijne betrekking aan deze Stichting te aan-
vaarden, heb ik eene rede gehouden over het hoogste gezag. Thans
wensch ik te spreken over de hoogste vrijheid, waaronder ik,
daar ik mij natuurlijk op staatkundig gebied beweeg, de consciéntie-
en godsdienstvrijheid versta. Welke vrijheid toch zou er, op dat
gebied, hooger zijn dan deze? Zij raakt de diepste roerselen des
gemoeds en staat met geheel ons zijn in het nauwste verband. Op
haar berusten tal van andere vrijheden. Neem haar weg, en het valt
onmogelijk de vrijheid van vergadering, van spreken, van drukpers
te handhaven. Niet te verwonderen is het dan ook, dat iedereen
haar schijnt te aanbidden, lief te hebben en te koesteren, zoodat
haar te verdedigen onnoodig, haar aan te vallen vermetel schijnt.
,Ce principe” (la liberté des cultes), zoo schreef Guizot in een rap-
port, uitgebracht namens eene vergadering, die uit Roomschen en




