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boven anderen, want die voortreffelijkheid bestaat niet. Het geloof
eischt gehoorzaamheid, eischt ootmoed.

Zoo schoon zegt Calvijn 1): ,,Steeds was ik het eens met
Chrysostomus, dat de grondslag van alle wijsbegeerte in onzen
ootmoed ligt, meer nog met Augustinus, waar hij zegt: Gelijk
eens een redenaar gevraagd zijnde, waarop het in de eerste plaats
voor alle welsprekendheid aankwam, antwoordde: op de voor-
dracht in de eerste, op de voordracht in de tweede, op de voor-
dracht in de derde plaats, zoo zou ik lust hebben om, gevraagd
waarop het in de eerste plaats voor de Christelijke religie aan-
komt, te antwoorden: in de eerste, in de tweede, in de derde
plaats en altoos weer: op den ootmoed.”

Hoogmoed, Dr. Pierson heeft het terecht gezegd, is de dood)
voor alle wetenschap.

Ootmoed betaamt ons, want. wij zijn -van gisteren en weten
niet. Niet in onzen logos is de bron der waarheid, maar in dien
ceuwigen Logos, het licht, dat nu schijnt in de duisternis, dien we

eenmaal zullen aanschouwen gelijk Hij is, in zijne volle heerlijkheid.

IK HEB GEZEGD.
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