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Dat is in het kort de gedachtengang, die bij dezen Schrij
ver gevonden wordt; die in zijn geheele boek als het ware is 
ingeweven, en die meer opzettelijk ontwikkeld wordt in het 
eerste hoofdstuk, dat eene beschrijving geeft van het oorspron
kelijk Christendom. Van die gansche beschouwing nu moet 
zeer zeker erkend worden, dat er veel goeds, veel schoons en 
veel waars in te vinden is. Zij is inderdaad op zulk eene 
wijze in bijzonderheden uitgewerkt en historisch toegelicht, 
dat zij wel door geen beoefenaar van de wetenschap zonder 
velerlei vrucht zal gelezen worden. Maar toch, de hoofdzaak 
kan niet worden toegestemd. In de grondgedachten zelve, en 
dus ook in de slotsom, worden èn de kerk èn het recht in 
hun eigenUjk wezen miskend. 

Een zoodanig oordeel over die geheele voorstelling vindt 
reeds eenigen steun in haar eigen slot; in de vraag, waar
mede heel die ideale beschrijving als het ware tot de werke
lijkheid terugkeert. Met het oog op den toestand van de 
oudste kerk, die geschilderd wordt als een toestand waarin 
nog geene plaats is voor kerkelijke bevoegdheden of verplich
tingen, wordt ten slotte toch deze bedenking geopperd: Alles 
gaat nu van zelf; maar indien er eens een conflict komt, hoe 
dan ? Zonder twijfel, het zijn altijd de Goddelijke ordinantiën, 
waardoor alles geregeld wordt, en het is altijd Christus zelf, 
die ze door de uitdeeling zijner gaven laat werken; maar als 
over de aanwezigheid van die gaven nu eens onderpcheidenlijk 
gedacht wordt, of als voorkomt, dat er leden zijn, die ze niet 
behoorlijk eerbiedigen? Als de toestand nu eens zóó wordt,; 
dat de geloovigen het onder elkander niet meer eens zijn? 
Die tijd (zoo wordt dan geantwoord) zal komen; en dan komt 
ook kerkelijke rechtsorde als iets onvermijdelijks. En er wordt 
zelfs aangewezen, hoe reeds in de oude kerk, onder leiding 
der Apostelen zei ven, de /,Vorstufen* van dle"rèchtsbTdê"ïn 
de kerk gekomen zijn. 

Maar als dat zoo is, hoe kan dan gezegd worden, dat toch 
alle rechtsorde, die men in de kerk zou toelaten, tegen de van 
God gestelde orde lijnrecht ingaat? Met noodwendigheid moet 
er rechtsorde komen; maar dat gaat dan toch niet (om het 


