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In den beginne is het alles geschapen 8). 
Hemel en aarde hebben een aanvang gehad. Zij zijn gefor

meerd. Zij zijn niet van eeuwigheid. Van eeuwigheid waren zij 
niet. De stof is niet eeuwig. God alleen is eeuwig. Hij staat 
boven den tijd, maar al het geschapene, hemel en aarde, is in 
den tijd, heeft een begin. 

Het is alles geschapen. Geen Pantheïsme. God bestond 
vóór de schepping, die niet het onmisbaar bestanddeel van het 
Goddelijk Wezen is. Hemel en aarde zijn niet voortgekomen 
uit wat was. Geen evolutie. Geen Socianisme. Het is schepping 
geweest, een voortbrengen uit niets. Door het woord van Gods 
almacht. „Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er." 
(Ps. XXXIII: 9) De wateren „haastten zich weg voor de stem 
uws donders." (Ps. CIV: 7) God sprak: daar zij licht. En daar 
werd licht. God zeide: daar zij een uitspansel in het midden 
der wateren. God zeide: dat de wateren van onder den hemel 
in eene plaats vergaderd worden. God zeide: dat de aarde uit-
schiete grasscheutjes en kruid en vruchtbaar geboomte. En dat 
er lichten zijn in het uitspansel des hemels. En dat de aarde 
levende zielen voortbrenge. 

En het was alles. Het was alles alzoo. Alzoo als God het 
zeide, op het Woord zijner almacht, en naar dat Woord alleen. 

De materie is uit het woord. Niet omgekeerd. Geen Mate
rialisme. De materie zelve is product. Nog draagt de Zoon alle 
dingen door het woord zijner kracht. (Hebr. 1: 3) Ismaël, „die 
uit de dienstmaagd was, is naar het vleesch geboren geweest;" 
doch Izaak, „die uit de vrije was, door de beloftenis." (Gal. IV: 23) 

Hemel en aarde zijn door God geschapen. De hemel met 
al zijn heir. (Gen. II : 1) Ook de engelen, „die hun begin
sel niet bewaard hebben" (Jud.: 6); ook de Satan. Geen Ma-
nichaeïsme. 

De aarde is mede Gods werk. Wij verwerpen de doling der 
Kaïnieten 9). Geen Methodistische geringschatting of Dooper-
sche mijding. 

Hemel en aarde zullen van gedaante veranderd worden. Zij zul
len als een kleed verouden. Als een dekkleed zal ze de Heere 
ineenrollen. „Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen 
veranderd zijn". (Ps. CII: 27, Jes. LI : 6 en Hebr. 1:11 en 12) 


