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uitdrukking is zoo voorzichtig gekozen, alsof Berkeley hier 
zelf gedacht heeft aan den regel: a posse ad esse non 
valet consequentia. i) 

Is het nu een primitief feit in de werking van ons bewust
zijn, dat als zoodanig niet ontkend kan worden, dat onze ge
waarwordingen voor het grootste deel eene oorzaak buiten 
ons hebben, dan is het daarmede nog niet uitgemaakt, dat 
ook de dingen als voorwerpen buiten ons bestaan. Wat 
wij een ding noemen, is voor ons bewustzijn niet eene enkele 
gewaarwording, maar een complex van gewaarwordingen; 
wij ontvangen van den appel dien we in de hand houden 
en beschouwen, de gewaarwordingen van kleur, vorm en 
hardheid, ook van geur en smaak. Zij ontstaan echter 
niet alle tegelijk in ons bewustzijn, maar wij voegen ze 
saam tot eene eenheid door eene actie van onzen geest; 
wij zijn echter aan deze actie zóó gewoon, dat wij haar 
in den regel niet met bewustzijn verrichten, evenmin 
als wij bij het loopen met bewustzijn het eene been vóór 
het andere brengen. Dat zij echter inderdaad geschiedt, 
blijkt bij eenige opmerkzaamheid terstond; onbetwistbaar 
wordt echter dit feit, wanneer wij er acht op geven dat 
we nooit eenig ding, hoe klein en hoe duidelijk ook, in 
zijn geheel zien. Ge ziet van den appel slechts dat deel 
dat naar u toegekeerd is, gij voelt slechts dat deel dat 
in uwe hand is; het overige denkt gij er bij; en wat ge 
ook doet, het is onmogelijk het geheel tegelijkertijd als 
één comple»x van gewaarwordingen in uw bewustzijn te 
hebben. Ge hebt een kubus vóór u, maar nooit en nimmer 
%iGt ge een kubus, dat wil zeggen een lichaam, begrensd 
door zes kwadraten. Ge kunt 'hoogstens één kwadraat 
tegelijk zien, in de meeste gevallen ziet ge niet één kwa
draat, maar drie vlakken van een anderen vorm. Desniet
temin weet een ieder en kan niemand het loochenen, dat 
het niet eene willekeurige daad van onzen geest is, wanneer 

i) Men mag niet van de mogelijkheid besluiten tot de werkelijkheid. 


