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wier natuur, in eenzaam zelfbehagen verzonken, aan de vol­
heid des levens geen behoefte kent. Zij is in de oogen 
harer vijanden wat Vergilius van de vrouw zegt, wispelturig 
en veranderlijk, terwijl haar vrienden haar bestendig wezen 
roemen. Nu eens verheft zij zich vol Ahnung tot de 
hoogste sferen, dan weer schijnt zij in hetgeen voor anderen 
kleinigheden en beuzelingen zijn, zich te verdiepen. Maar 
wat men ook van haar zegge, zij is eene moeder van 
wetenschappen, zij het ook, dat hare kinderen, wanneer 
zij tot vollen wasdom zijn gekomen, niet zelden haar ver­
geten uit wie zij geboren zijn. 

Bij Christenen vindt men niet zelden een zekere vrees 
voor de philosophie. Die vrees is niet geheel ongegrond. 
Onder den naam der wijsbegeerte zijn vroeger en later, 
in ons land en elders, leeringen verkondigd, die in 't ker­
kelijke, staatkundige, maatschappelijke en wetenschappelijke 
leven de grootste verwoestingen hebben aangericht en de 
vruchtbare zaden van ongeloof en revolutie zijn geweest. 
De wijsgeerige stelsels hebben hunnen oorsprong voor een 
groot deel in de heidenwereld, zijn de vrucht van het 
zoeken naar den grond der dingen buiten Hem, die aller 
dingen oorsprong is; en waar zij op het erf der Christelijke 
kerk zijn ontstaan, waren het gewoonlijk dwalende geesten, 
die hunne afwijkende meeningen in een wijsgeerig kleed 
hulden, waardoor ze beter ingang vonden en de dieper 
liggende grond hunner dwalingen voor de niet wijsgeerig 
gevormden meer bedekt bleef. En eindelijk: de wijsbe­
geerte draagt in zich zelf het gevaar, dat zij leert steunen 
op het verstand, dat zij rationalistisch, de menschelijke 
rede als souverein beschouwende, tracht te verklaren en te 
vatten wat buiten haar bereik ligt, en de waarheid, die uit 
God is, verlatende, den menschlijken hoogmoed den teugel 
vrij laat. 

Maar toch, hoe groot ook de gevaren mogen zijn, die 
de wijsbegeerte vergezellen, wie- de wetenschap eert als 
eene gave Gods, kan de wijsbegeerte niet minachten, die 


