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die aan deze wetenschappen, ja aan elke wetenschap, ten 
grondslag liggen. 

Ik zal mij dus begeven op wijsgeerig gebied en meen 
niet noodig te hebben mij daarover te verontschuldigen, 
alsof ik mij ging wagen op een terrein, dat het mijne 
niet is; ja ik ga verder en meen te mogen zeggen, dat 
ik het als mijne plicht (niet: mijne plicht) kan achten over 
een onderwerp als dit is, tot U het woord te voeren. 

Verontschuldiging niet noodig : immers naar mijne 
beschouwing behoort de wijsbegeerte tot de philologie, 
zooals ik vroeger heb betoogd; en al is nu dat veld der 
philologie zóó uitgestrekt, dat één philoloog onmogelijk op 
elk onderdeel van dit gebied zich even gemakkelijk kan 
bewegen, toch eischt de eenheid en de samenhang van het 
geheel, dat hij in geene provincie van het rijk zich een 
vreemdeling gevoele. 

Immers plicht gebiedt^ althans aan onze Universiteit, 
die nog in hare periode van opkomst verkeert, waardoor 
aan eene uitgebreide verdeeling van den arbeid niet kan 
worden gedacht; aan onze Universiteit, die bij haar onder
wijs van bepaalde beginselen uitgaat, beginselen die den 
wortel van alle dingen raken. Wij, hoogleeraren aan de 
Vrije Universiteit, hebben de roeping, om, voor zoover 
onze krachten en gaven reiken, de diepste beginselen onzer 
wetenschap zoo zuiver mogelijk op te sporen en in 't licht 
te stellen, opdat, waar de voltooiing van het gebouw in 
de eerste tijden nog niet is te verwachten, althans de 
grondslagen hecht en vast mogen zijn en zóó gelegd, dat 
de indeeling van het komende geheel in die grondslagen 
ligt vóórgeteekend. 

De philosophic staat bij velen, ook in de wetenschap
pelijke wereld, in eene kwade reuk. 't Gaat met haar als 
met het geslacht der vrouwen. Zij wordt begeerd en gezocht 
en hoogelijk geprezen door den een, geminacht en ver
worpen door den ander, gewoonlijk door hen, die bij de 
eerste kennismaking geen succes hebben gehad, of door hen. 


