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wij die gewaarwordingen aan de werking van één ding, 
van eene eenheid, op ons toeschrijven; wij kunnen ons 
elk oogenblik daarvan overtuigen door die eenheid, dat 
ding buiten ons, op ons bewustzijn te laten inwerken, door 
de zinnelijke waarneming. 

Het getuigenis der zinnelijke waarnem.ing aangaande 
het bestaan der dingen buiten ons, is dus zeker en vast; 
kan het voor het verstand niet worden verklaard, het wordt 
als primitief feit van het bewustzijn aangenomen. Zoo eischt 
het ook ons Christelijk geloof: »Hetgene wij gehoord heb
ben, hetgene wij gezien hebben met onze oogen, hetgene 
wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van 
het Woord des levens, . . . dat verkondigen wij U," i) zegt 
de heilige Apostel. 

Wanneer echter vast staat dat de dingen buiten ons 
Z9jn, dan vraagt de kritische philosophie of ze zóó zijn als 
wij ze kennen, en haar antwoord is beslist ontkennend. Het 
naieve realisme daarentegen stelt niet eens die vraag, maar 
vindt het de natuurlijkste zaak van de wereld, dat de dingen 
buiten ons zóó zijn, als wij ze kennen. Toch komen we, 
wanneer wij ons zelven rekenschap geven van den oorsprong 
en den aard van ons kennen, tot de overtuiging dat het 
antwoord niet zoo voor de hand ligt. 

Het kennen onderstelt een onderwerp dat kent en een 
voorwerp dat gekend wordt. Hoe ver wij in ons bewust
zijn ook teruggaan, hoe diep wij ook denken en hoe veel 
wij ook abstraheeren, zoolang wij kennen, komen wij niet 
buiten dat dualisme van subject en object. Ja zelfs wanneer 
wij de wijze les der oudheid in toepassing brengen, die 
zegt: »ken u zelven", dan blijft toch door de wonderlijke 
werking van het zelfbewustzijn diezelfde tweeheid bestaan: 
het onderwerp stelt zich zelf als voorwerp. 

Eene eerste voorwaarde voor het kennen is derhalve 
dat het voorwerp op eenige wijze, door waarneming of 

l) I Joh. I : I. 


