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deels is verloren gegaan, maar waarvan uit een vijftal jaren 
toch nog meer dan 50 brieven van Calvijn zelven bewaard 
zijn. Meer dan iemand hier te lande hebben in dien ouden tijd 
De Falais en zijne vrouw met Calvijn in betrekking gestaan, 
en door hen ook verwanten en vrienden, o. a. hun broeder 
F r a n s van B o u r g o n d i ë , die zich doorgaans noemde naar 
het Zeeuwsche familiegoed van Bredam, hunne zuster A n t o i 
n e t t e van B o u r g o n d i ë , en de jonkvrouwe van W i l l en gy, 
die aan de familie van Marnix verwant was 33). Zelfs is De Falais, 
na in het begin van 1544 te zijn uitgeweken, vier jaren later bij 
Geneve komen wonen. Ongelukkig is ten slotte, in 1551, een 
conflict in den weg gekomen, doordat De Falais, die uit Geneve 
veel dienst had van den later zoo beruchten geneesheer Bolsec, 
diens partij koos bij de procedure welke onder leiding van 
Calvijn tegen hem gevoerd werd. Daardoor is het verkeer toen 
geheel afgebroken; maar de zaak is voorts persoonlijk gebleven: 
voor Calvijns betrekking tot de Nederlanden heeft die breuk 
geene gevolgen gehad. 

Wat die hooggeplaatsten reeds zoo vroeg gedaan hebben, 
was terzelfder tijd ook niet zeldzaam bij minder aanzienlijken. 
Daaruit zijn met name te noemen: J e a n de S a i n t - A n d r é , 
die in 1544 naar Geneve is uitgeweken, waar hij om zijne gaven 
en vroomheid door Calvijn bijzonder gewaardeerd werd, en ook 
door diens toedoen een paar jaren later zijn ambtgenoot is ge
worden 34); J e a n Ca vent , die in 1545 te Lausanne was, waar 
hij hoorde van de slagen die in het vaderland zijn gezin ge
troffen hadden, en toen van Calvijn een troostbrief kreeg 35); 
A l b e r t R i z a e u s H a r d e n b e r g , uit de Overijselsche stad 
van dien naam, die, toen hij in 1543 voor de Reformatie ge
wonnen was, zich met groote beslistheid bij Calvijn aansloot, 
en zijn vriend en geestverwant is gebleven, ook als predikant 
te Bremen en te Emden 36); en de zeer bekende schrijver van 
het oudste Martelaarsboek, J e a n C r e s p i n , een rechtsgeleerde 
uit Atrecht, die in 1545 een banvonnis kreeg om zijne bijwoning 
van Gereformeerde prediking, maar reeds in het vorige jaar naar 
Geneve gevlucht was, en die na een tijd van omzwerving zich in 
1548 daar als drukker gevestigd heeft, voor Calvijn de gewone 
uitgever zijner werken en voortdurend zeer met hem bevriend 37). 


