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Onze negentiende eeuw sterft weg onder de hypnose van 
het Evolutie-dogma. 

Wel ontplooide de Christelijke actie, zoo hier te lande 
als elders, stouter veerkracht, dan waartoe ze sinds de eeuw 
der Reformatie in staat bleek, maar die nog steeds veldwin
nende actie was dusver bijna uitsluitend pradisch en mystiek 
van aard. In het centrum van het bewustzijnsleven der mensch-
heid, d. i. in de wetenschap, in de letterkunde, en in de pers, 
verbleef de leiding nog bijna overal aan eene Christus-
looze intelligentie. Voorteekenen van een keer ten deze mogen 
niet ontbreken, en ook onze Universiteit poogde dien keer te 
verhaasten, maar het feit valt niet te loochenen, dat in de 
sfeer van het hoogere denken de Christelijke grondgedachte 
nog slechts zeer sporadisch leidstar is. Meer nog, de nawerking 
van de aloude Christelijke denkmacht ging in de intelligentie 
onzer eeuw spoorslags achteruit, en het is met name de hypnose 
van het Evolutie-dogma, die hieraan schuld heeft. Legde toch 
dusver de zich van Christus afkeerende wetenschap met voor
liefde de hand op het empirisch-waarneembare, om het mystiek-
ongrijpbare aan religie en mystiek over te laten, in het laatste 
vierde dezer eeuw sloeg ten deze de wind om. Het Evolutie
dogma trad op met de pretentie, van door zijn monistische 


