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e kracht Gods. Realisme in de literatuur, zooals het gewoonlijk wordt 
doorzien opgevat, alsof slechts het zinnelijk waarneembare realiteit had, 
nstelling is eene valsche leuze. Zulk realisme kan niet blijven staan bij 
men be- het in woorden uitbeelden van een stuk natuur, daargelaten nog 
sche be- dat daarmede het essentiëele aan de kunst ontbreekt. Het wordt 
erscheid als door eene daemonische macht gedreven naar het lager zin-

lijke en naar die uitingen van het leven, die het meest door de 
trekken zonde zijn gedeformeerd; het schijnt in die ontwrichting en mis-

erde be- vorming behagen te vinden. 
: zinlijke Een gezond reahsme aarzelt niet de dingen bij hunnen naam 
even en te noemen, maar het noemt het goede goed en het kwade 
rod, den kwaad en het verblijdt zich niet in het kwade, 
ioor het Ook tegenover het mysticisme volgt de norm uit het beginsel 
; dingen der hteratuur. Het gevoel, de geestelijke aanschouwing en het 

en het enthusiasme zijn mystieke elementen in de poëzie, waardoor zij, 
iet, hoe tegenover het rationahsme, steeds aan de zijde der mystiek 
jod-zijn, staat. Vele van de voortreffelijkste lyrische gedichten van alle 
gezegd tijden, uitmuntende door innigheid van gevoel, diepte van op-

gemoed vatting van het ideëele, en ware taal des harten, zijn te danken 
den zijn aan gezonde mystiek. Wanneer zij echter den bodem der reaH-
zegt de teit, die in de openbaring Gods, in zijne schepping en in zijn 
;n. 33) Woord, gegeven is, verlaat, waartoe de neiging in het gevoels
aardoor element der mystiek steeds aanwezig is, gaat zij buiten de norm 

brengt en vervalt tot het geestdoodende quietisme, of tot een hunkeren 
bied de naar verborgene krachten en middelen, waardoor de phantasie 
i liefde, eenzijdig gevoed en het gevoelsleven bovenmatig geprikkeld 
f er idee wordt. Tegen dit oude euvel geldt het woord der Schrift: „de 
daarom verborgene dingen zijn voor den Heere, onzen God; maar de 
akt van geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen." 34) 
dt ver- De drie hoofdrichtingen, die men in de literatuur thans onder
een lust scheidt: de klassieke, de romantische en de moderne, beantwoor-
kwaad den aan den geest der tijden, waarin ze ontstonden, aan de talen-

dinantie ten en behoeften der volken, onder welke zij bloeiden, maar aan 
woord de norm beantwoorden zij, ieder voor zich, slechts ten deele. 

De klassieke literatuur in haren bloeitijd, de Ŝ e en 4de eeuw 
re ver- v. Chr., is zoo zeer het product van het Grieksche volk met 
/an het zijne bijzondere geestesgaven, en van dien bepaalden tijd, dat 
in het van eene overplanting in andere tijden, onder andere volken 

linantie geen sprake kan zijn. Zij heeft boven alles vóór hare oor-
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