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heroisme, dat onze eerste studenten bewoog om ,,tegen hoop op hoop” aan
onze school te komen studeeren, is thans geen vereischte meer. En al
verwacht ik niet, dat in de naaste toekomst de Leidsche Universiteit,
om een min fraaie professorale beeldspraak te bezigen, ten bate van onze
Hoogeschool zal worden leeggepompt, toch kan uw kring allengs een uitbrei-
ding ondergaan, waarbij getalsterkte niet altijd met beginselvastheid
gelijken tred houdt. De vroeger wel eens spottend geuite hypothese, dat zelfs
Joden en Muzelmannen toegang zouden kunnen vragen tot onze college-
zalen, i3 thans geen hypothese meer, nu onder mijn Rectoraat én een zoon
van het oude Israel én een belijder van den Koran tot den Senaat
het verzoek hebben gericht, den doctoralen graad aan onze Universiteit
te mogen verwerven. Al verbood ons beginsel dit verzoek in te willigen,
omdat de afwijking van den grondslag onzer school hier te duidelijk was,
onze school hermetisch afsluiten kunnen we niet. Moge daarom door uzelf
de wacht bij het beginsel betrokken worden en van u de heilige kracht
uitgaan, die ook de heterogene elementen in uw kring dwingt zich aan
het Calvinistisch levensideaal te assimileeren. Dan valt, naar uw schoone
zinspreuk profeteert, onder de genadige hoede Gods 00k voor uw
Gereformeerd studentencorps niet te desespereeren.

Zoo is mijn laatste taak als Rector vervuld en leg ik thans de
rectorale waardigheid neder om haar over te dragen aan U, mijn
hooggeachte ambtgenoot, Dr. Herman Bavinck, die door het besluit
van Heeren Directeuren tot Rector onzer Hoogeschool voor het inge-
treden jaar benoemd zijt.

Het is mij een eere, dat ik als eerste het Salve Rector, Iterum
Iterumque salve! u mag toeroepen.

Hoe kort ge nog aan onze Hoogeschool verbonden zijt, het sceptrum
Academicum zien wij met goed vertrouwen in uwe handen overgaan.
Ook op dit gebied zijt ge geen homo novus. En al kon vroegere erva-
ring ons niet leeren, hoe ge met wijsheid, zachtmoedigheid en gerech-
tigheid dien scepter voeren zult, de rijke gaven, die God u schonk, doen
ons vertrouwen, dat ook Uw Rectoraat voor onze Vrije Universiteit
ten rijken zegen zal zijn.

Die zegen hangt echter niet af van eenig mensch, maar van God




